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Trek het licht aan, 

stoot het donker af 

dat Hij in ons geboren wordt 

die zijn leven gaf 

voor een wereld waar geen kwaad 

tussen God en mensen staat. 
 

 

 
 

 

 

Marcel Zagers 

1 november 2020 
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Kerstmis dit jaar 
 

 

Koud en donker is het. 

Geen lamp of verwarming 

kan dat dit jaar veranderen. 

 

Winter en eenzaam is het. 

Geen zon of gezelschap 

kan ons dit jaar opvrolijken. 

 

Hoe kun je kerst vieren, 

alleen met jezelf, en in je hart 

herinneringen aan verdriet? 

 

Hoe kun je kerst vieren, 

zonder elkaar, en om je heen 

mensen op afstand, onzeker? 

 

Misschien straalt er dit jaar 

een ster in je hart, en niet 

ergens aan de donkere hemel. 

 

Misschien hoeven we dit jaar 

niet op weg, maar komt God 

naar ons toe – ben je thuis? 
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Dat het licht mag worden 
 

Ik wil bidden 

dat het licht mag worden: 

licht in de donkere wereld 

waar mensen niet worden gezien, 

alsof zij niet bestaan… 

 

Ik bid dat er rust mag komen: 

rust in de onzekere wereld 

waar mensen elkaar en zichzelf 

zijn kwijt geraakt… 

 

Ik bid dat het van tijd tot tijd 

stil mag worden in ons leven: 

stil om een moment één te zijn 

met de wereld om ons heen. 

 

 

 

 

Waar een kind wordt geboren 
 

Waar een kind wordt geboren 

laat het leven zich zien 

in een nieuw gezicht. 

 

Waar een kind wordt geboren 

gaat het verleden op 

in een nieuwe toekomst. 

 

Waar een kind wordt geboren 

wil ik ‘God’ zeggen, 

omdat het mijn begrip te boven gaat. 
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In de nacht van ons bestaan 
 

In de nacht van ons bestaan 

word ik teruggeworpen op mezelf. 

De mensen? Ze zijn afwezig 

of opgeslokt door het donker. 

 

In de nacht van ons bestaan 

ben ik overgeleverd aan mijn herinneringen: 

hoe het is geweest, maar meer nog 

hoe het kon zijn geweest. 

 

In de nacht van ons bestaan 

stel ik geen vragen meer – bang 

om te moeten ervaren 

dat er toch geen antwoord is. 

 

Laat mijn ogen toch niet wennen aan het duister, 

kom sprekend als licht in de morgen mij tegemoet. 

 

 

Ik heb haar gezien 
 

Ik heb haar gezien 

een vrouw met een kind 

ziek aan haar zijde. 

Ze wéét, maar ze hoopt 

ze waakt door de nacht, 

niets komt tussenbeide. 

 

Ik heb God gezocht 

gesmeekt, aangeklaagd 

en niet gevonden 

in ‘het heeft moeten zijn’, 

in ‘alles komt goed’, 

niet in schuld en zonde. 

 

Is God dan niet thuis? 

Blind voor mensen 

doof voor hun gebeden? 

Nee, God is verhuisd, 

is nu een God van beneden. 

 

Ik heb haar gezien 

vandaag weer, 

ze heeft duizend gezichten. 
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Als indertijd 
Op muziek van Willem Vogel in 2001 verschenen in ‘Een ster gezien’ 

(Peer Verhoeven, uitgeverij Abdij van Berne) 

 

Waar herders uit velden vandaan, 

waar wijzen de nacht ingaan 

door een onzekere ster geleid, 

daar speelt het kerstverhaal als indertijd. 

 

Waar zwaarden tot ploegen gesmeed 

een vreemde zich welkom weet 

vrede als zaad in de grond gedijt, 

daar speelt het kerstverhaal als indertijd. 

 

Waar ’t kwade ten goede gekeerd 

een mens weer het spelen leert, 

leven van alle gehaast bevrijd 

daar speelt het kerstverhaal als indertijd. 

 

De wolf komt tot rust bij het lam 

het kalf maakt de panter tam 

leeuw en leeuwin door een kind geweid, 

daar speelt het kerstverhaal als indertijd. 

 

Waar mensen Gods droom achterna 

van vrede en gloria 

door een voorzichtig geloof geleid, 

daar speelt het kerstverhaal als indertijd. 

 

 

Een beetje warmte 
 

 

Een beetje warmte 

in dit soms kille bestaan, 

een beetje licht 

om verder te kunnen gaan. 

In een oud verhaal gehoord: 

een inspirerend woord. 

 

Een beetje vrede 

in dit soms harde bestaan, 

een beetje hoop 

om verder te durven gaan. 

Uit een oud verhaal gedacht: 

een toekomst die toelacht. 
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Op deze kerstavond 
 

Kerstavond is méér 

dan zomaar een avond. 

Je gelukt maakt je nog gelukkiger, 

je verdriet maakt je nog verdrietiger. 

 

A. God, op deze kerstavond 

voelen wij meer dan anders 

hoe het is om mens te zijn. 

 

Op deze kerstavond 

brengen we ons hele jaar mee: 

alle ervaringen van liefde, 

alle herinneringen aan eenzaamheid. 

 

A. God, op deze kerstavond 

voelen wij meer dan anders 

hoe het is om mens te zijn. 

 

Op deze kerstavond 

staan wij als herders en koningen 

naast elkaar in een kribbe 

in een koude winterstal. 

 

A. God, op deze kerstavond 

voelen wij meer dan anders 

hoe het is om mens te zijn. 

 

Op deze kerstavond 

voelen wij meer dan anders 

hoe warm en broodnodig 

licht in ons leven is. 

 

A. God, op deze kerstavond 

voelen wij meer dan anders 

hoe het is om mens te zijn. 

 

God, in een mensenkind geboren: 

op deze kerstavond 

geloven wij meer dan anders 

hoe mooi maar ook hoe kwetsbaar 

het leven van mensen kan zijn. 

God, in een mensenkind geboren: 

versta onze gedachten. 
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Kerstwens 
 

Dat het kerstverhaal zich 

in je hoofd en hart voltrekt: 

 

dat je God en alle goeds 

wat je je daarbij voorstelt 

niet ergens daarbuiten of daarboven zoekt 

 

maar als een werkelijkheid ervaart 

binnen en vooral tussen mensen. 

 

 

De aarde houdt de adem in 
Op muziek van Willem Vogel in 2001 verschenen in ‘Een ster gezien’ 

(Peer Verhoeven, uitgeverij Abdij van Berne) 

 

De aarde houdt de adem in 

nu en ieder jaar. 

De zon mag geen verlichting brengen. 

Dagen korten, nachten lengen. 

Alle leven mooi en goed 

bij God bewaard. 

 

De aarde houdt de adem in. 

Een diepe winterslaap 

is over mens en dier gekomen. 

Tijd van stil zijn, tijd van dromen. 

Alle leven wordt zichzelf 

en God gewaar. 

 

De aarde houdt de adem in 

sluimert, sluimert zacht 

zoals een kind moe van het spelen 

zich laat koesteren en strelen. 

Stil en heilig deze nacht 

en God verwacht. 

 

De aarde houdt de adem in 

en de hemel zingt 

een lied een ster, te zien te horen: 

‘God, een mensenkind geboren!’ 

Zie hou aan de oude stam 

een nieuwe twijg ontspringt. 
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Gebed om vergeving 
 

Ik denk vanavond/vandaag aan de dingen 

die ik eigenlijk anders had moeten doen; 

ik denk aan de dingen die 

- buiten mijn directe schuld om – 

anders zijn verlopen dan ik had verwacht. 

Heer, ontferm U… 

 

Ik denk vanavond/vandaag aan de mensen 

die ik meer aandacht had kunnen geven 

dan ik gedaan heb; 

ik denk aan de mensen die 

ik graag wilde bereiken 

maar onbereikbaar bleven. 

Heer, ontferm U… 

 

Ik denk vanavond/vandaag aan alle mensen 

die ik niet ken; alle mensen die uitzien 

naar vrede en geluk voor hun leven. 

Ik zou ze graag de hand willen reiken. 

Heer, ontferm U… 

 

Mensgeworden God, 

we worden ons bewust 

van onze beperkingen en tekortkomingen 

en wij bidden U vanavond/vandaag: 

dat wij hieronder niet gebukt gaan, 

omdat wij mogen weten dat U ons aanvaardt 

en van ons houdt zoals we zijn. Amen. 

 

Stille nacht 
 

Stille nacht, fluister zacht. 

Niets verstoort deze nacht. 

Mensen leggen hun wapens nu neer. 

Ook wie niet gelooft, heeft geen verweer 

tegen de lach van een kind 

dat ons in vrede verbindt. 

Stille nacht, fluister zacht. 

Niets verstoort deze nacht. 

Mensen zwerven, op zoek naar wat vuur. 

Haal ze binnen dit nachtelijk uur. 

Zo zijn wij licht voor elkaar: 

God, wat een machtig gebaar! 

Stille nacht, fluister zacht. 

Niets verstoort deze nacht. 
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Een kerstverhaal – Waarom kerst? 
 

Er was eens een geleerde man, die niet zomaar geleerd was maar buitengewoon geleerd. 

Hij liet dat echter nooit aan iemand merken: zó geleerd was hij zelfs. En er was nog iets 

anders bijzonders aan de man: hij hield ontzettend veel van Kerstmis. Kerstmis vond hij 

het mooiste dat er was, en een jaar lang leefde hij toe naar dit winterse feest. Als hem 

iets vervelends overkwam, was hij niet snel verdrietig of treurig, want het zou toch wel 

weer kerstmis worden. Hij was ook nooit extreem vrolijk of uitgelaten bij leuke 

gebeurtenissen, want er was toch niets leukers dan Kerstmis. 

 

Nu had deze buitengewoon geleerde man één grote wens: dat iedereen en overal 

hetzelfde voor Kerstmis zou voelen als hij deed. Maar: hij wist niet goed hoe hij dit aan 

de mensen uit moest leggen. Eerlijk gezegd kon hij het ook aan zichzelf niet altijd 

uitleggen: was hij daarvoor te geleerd of was hij daarvoor nog niet geleerd genoeg? 

Omdat hij toch ergens wilde beginnen, besloot hij om het aan een aantal mensen te 

vragen – mensen die hij onderweg en toevallig tegenkwam. Hij vroeg hen: ‘Waarom vier 

jij eigenlijk Kerstmis?’ 

 

 ‘Ik vind het gewoon gezellig. Met al die lichtjes en kaarsjes en zo.’ 

 ‘Het leukste vind ik de nachtmis: die hoort er gewoon bij. En daarna kan Kerstmis 

beginnen.’ 

 ‘Ik hou er niet van. Juist dan besef ik nog meer hoe eenzaam ik ben.’ 

 ‘Samen zijn met familie en vrienden: lekker eten en drinken. Heerlijk gewoon.’ 

 ‘Elk jaar weer dezelfde films op tv. Je weet dat het goed afloopt, maar toch moet je 

altijd wel even huilen.’ 

 ‘Een kerstboom kopen en versieren. En dan het kerststalletje erbij…’ 

 ‘Vrede, maar als het kan ook sneeuw. Dan is het pas echt compleet.’ 

 

* * * 

 

De geleerde man hoorde het aan, en wist eigenlijk niet zo goed wat hij met deze 

antwoorden moest. Ze waren allemaal zo anders, maar toch leken ze op elkaar. Ze leken 

allemaal op elkaar, maar toch waren ze allemaal weer anders. Hij liet het er niet bij 

zitten. Hij ging de dikste en de oudste boeken bestuderen. Hij las zelfs boeken in een taal 

die niemand meer sprak of kende. Hij liet zijn computer allerlei ingewikkelde 

berekeningen uitvoeren, en de tabellen en grafieken analyseerde hij heel nauwkeurig. 

Hoe meer hij te weten kwam, des te minder hij van Kerstmis ging begrijpen. 

 

Nu naderde het kerstfeest: het feest waar hij altijd zo naar uitkeek. Maar dit jaar hoefde 

het niet zo voor hem. Somber, stil en met gebogen hoofd liep hij door de straten. Hij 

snapte er niets van. Zou hij dit jaar Kerstmis maar een keertje overslaan? Hij zag hoe de 

mensen druk bezig waren met de voorbereidingen, maar het deed hem niets. Hij hoorde 

hoe de mensen met elkaar praatten over de komende dagen, maar hij wilde het eigenlijk 

niet weten. 

 

 ‘Ik vind het gewoon gezellig. Met al die lichtjes en kaarsjes en zo.’ 

 ‘Het leukste vind ik de nachtmis: die hoort er gewoon bij. En daarna kan Kerstmis 

beginnen.’ 

 ‘Ik hou er niet van. Juist dan besef ik nog meer hoe eenzaam ik ben.’ 

 ‘Samen zijn met familie en vrienden: lekker eten en drinken. Heerlijk gewoon.’ 

 ‘Elk jaar weer dezelfde films op tv. Je weet dat het goed afloopt, maar toch moet je 

altijd wel even huilen.’ 
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 ‘Een kerstboom kopen en versieren. En dan het kerststalletje erbij…’ 

 ‘Vrede, maar als het kan ook sneeuw. Dan is het pas echt compleet.’ 

 

En plotseling werd de geleerde man nog enthousiaster dan hij ooit geweest was. Wat een 

mooi feest was Kerstmis toch! Alle mensen gaven er een eigen en andere betekenis aan. 

Alle mensen beleefden iets anders bij hetzelfde feest! Eén Kerstmis voor iedereen. En of 

de man nu vond dat hij hierdoor weer iets geleerder was geworden, dat zullen we nooit 

te weten komen. 

 

 

 

 

 

Ik geloof dat het mogelijk is 
 

Ik geloof dat het mogelijk is 

om met elkaar een wereld te bouwen 

waar iedereen welkom is 

en iedereen gerespecteerd wordt. 

Verschillen tussen landen en volkeren 

hoeven geen belemmering te zijn. 

 

A. Ik geloof in één God 

die alles en iedereen 

op handen draagt. 

 

Ik geloof dat het mogelijk is 

om met elkaar een wereld te bouwen 

waar iedereen tot zijn recht komt. 

Mensen hebben allemaal 

hun eigen gaven en talenten: 

iedereen doet ertoe en niemand 

hoeft alleen te zijn. 

 

A. Ik geloof in één God 

die menselijk verschenen is 

en in mensen herkend wordt. 

 

Ik geloof dat het mogelijk is 

om met elkaar een wereld te bouwen 

waar het goed en zinvol leven is, 

zoals God het heeft bedoeld. 

 

A. Ik geloof in één God 

die de mensen vrijheid 

en liefde geeft. Amen. 
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Voorbede 

 

 

Bidden we voor mensen 

voor wie deze kerstavond/kerstdag het begin zal zijn 

van een bijzonder kerstfeest: 

jonge ouders, verliefden, 

kinderen die langer op mogen blijven… 

Vrede op aarde, vrede voor mensen:  

zuiver van hart, goed van wil. 

 

Bidden we voor mensen 

die zich deze kerstavond/kerstdag alleen voelen: 

mensen die niet thuis kunnen zijn, 

mensen die een tegenslag moeten verwerken, 

mensen die iemand moeten missen… 

 Vrede op aarde, vrede voor mensen: 

zuiver van hart, goed van wil. 

 

Bidden we voor mensen 

voor wie deze kerstavond/kerstdag 

een avond/dag is als alle andere avonden/dagen: 

mensen die de zin ervan niet zien, 

mensen die onverschillig zijn geworden 

voor elk gebaar van liefde, 

mensen die de taal van vrede niet meer spreken… 

 Vrede op aarde, vrede voor mensen: 

zuiver van hart, goed van wil. 

 

 

 

Het wonder van Kerstmis 
 

Het wonder van Kerstmis. 

Gods geboorte: 

klein mensenkind 

kwetsbaar en teer, 

terug in de tijd 

eens en nooit meer. 

 

Het wonder van Kerstmis. 

Gods geboorte: 

in het uniek 

experiment, 

hoe jij de mens 

bent die je bent. 
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De gewoonte van Kerst 
 

 

Ik geloof dat het goed is 

om vertrouwde gewoonten 

te blijven delen met elkaar. 

 

Ik geloof niet dat het goed is 

om te snel te veranderen, 

alleen omwille van de verandering. 

 

Ik geloof niet dat het goed is 

om vast te houden aan het oude 

als dit ten koste van mensen gaat. 

 

Ik geloof dat het goed is 

om te veranderen en te vernieuwen 

als het leven daarom vraagt. 

 

Ik hoop en geloof dat Kerstmis 

zo een ontmoeting mag blijven 

tussen oud en nieuw, jong en oud. 

 

Ik hoop en geloof 

dat we zo Kerstmis levend houden 

en elk jaar opnieuw levend maken. 
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Waar is het kerstkind 
 

 

Waar is het kerstkind, 

het kerstkind geboren? 

Wie kan vertellen 

waarheen te gaan? 

Dit is de tijd niet 

van engelenkoren 

sterren die wijzen, 

stil blijven staan. 

 

In overvolle buitenwijken 

van een verre stad 

waar huizen niet op huizen lijken 

wordt het niet verwacht. 

 

In kleine en te nauwe straten 

waar de nacht regeert, 

heeft alle hoop de mens verlaten 

wordt geen kind geëerd. 

 

Jij wilt de blijde boodschap horen 

in moderne taal? 

Dáár wordt het kerstkind nu geboren: 

voor ons allemaal. 

 

Waar is het kerstkind, 

het kerstkind geboren? 

Wie kan vertellen 

waarheen te gaan? 

Dit is de tijd niet 

van engelenkoren 

sterren die wijzen, 

stil blijven staan. 
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Geloofsbelijdenis 
 

 

Rondom een kribbe verdwijnen verschillen 

in rijkdom en faam. 

Rondom een kribbe is iedereen arm 

en even voornaam. 

 

A. Ik geloof dat iedereen bijzonder is 

en bijzonder hoort te zijn 

En toch zijn wij gelijk aan elkaar. 

 

Rondom een kribbe, daar tellen de rangen 

en standen niet meer. 

Rondom een kribbe wordt iedereen klein. 

Kom, kniel naast me neer. 

 

A. Ik geloof dat iedereen belangrijk is 

en de moeite waard. 

Niemand is meer dan de ander. 

 

Rondom een kribbe krijgt God die zo groot is 

een menselijk gezicht. 

Rondom een kribbe, waar weerloos en klein 

een mensenkind ligt. 

 

A. Ik geloof dat God 

niet ver van mensen is: 

God is dichterbij dan we vaak vermoeden. 

 

Rondom een kribbe, daar tellen de minsten 

het meeste nu mee. 

Rondom een kribbe is iedereen vrij 

en niemand alleen. 

 

A. Ik geloof dat God bij ons is 

vooral op die momenten 

dat we denken helemaal alleen te zijn. 

 

Rondom een kribbe staan wij en wij zingen 

van vrede op aard’. 

Rondom een kribbe blijft Gods mooie droom 

voor altijd bewaard. 

 

A. Ik geloof dat het mogelijk is: 

een aarde waar alle mensen thuis zijn 

bij zichzelf en thuis zijn bij elkaar. 
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Trek het licht aan 
 

 

Trek het licht aan, 

stoot het donker af 

dat Hij in ons geboren wordt 

die zijn leven gaf 

voor een wereld waar geen kwaad 

tussen God en mensen staat. 

 

Dat Hij geboren wordt 

in de kou en in een stal, 

dat Hij de Zoon van God 

voor de wereld worden zal: 

het wordt verteld, het wordt herdacht 

in deze stille winternacht. 

 

Dat Hij geboren wordt 

in een weerloos mensenkind, 

dat Hij voorwaar geen plaats 

in een warme herberg vindt: 

het moet voor ons een teken zijn. 

Is God te groot of juist te klein? 

 

Trek het licht aan, 

stoot het donker af 

dat Hij in ons geboren wordt 

die zijn leven gaf 

voor een wereld waar geen kwaad 

tussen God en mensen staat. 

 

 


