
ADVENT 

 

Ben je er klaar voor 
 

 

Ben je er klaar voor? 

Ben je goed voorbereid? 

Kan het kerstmis worden? 

Want het is al bijna tijd. 

 

Alle boodschappen gedaan 

voor iets extra’s deze dagen? 

Bij je vrienden langs gegaan 

om ze op bezoek te vragen? 

 

Ben je er klaar voor… 

 

Nieuwe kleren uitgezocht, 

niet te duur, maar sjieker, netter? 

En een kerstcadeau gekocht 

dat je bij de boom kunt zetten? 

 

Ben je er klaar voor… 

 

Heb je sorry ook gezegd 

voor de minder goede dingen 

en de ruzies bijgelegd 

om de kerstliedjes te zingen? 

 

Ben je er klaar voor? 

Ben je goed voorbereid? 

Kan het kerstmis worden? 

Want het is al bijna tijd. 

 

 

  



Elke dag wordt het eerder nacht 
 

 

Elke dag wordt het eerder nacht 

en de zon die lang en langer wacht 

om in de morgen te ontwaken, 

kan de koude grond niet warm meer maken. 

 

Als de winter nadert 

met een witte jas 

mag je niet vergeten 

hoe de zomer was. 

 

Elke dag wordt het eerder nacht… 

 

Als de winter nadert 

zoals ieder jaar 

zoeken mensen licht en 

warmte bij elkaar. 

 

Elke dag wordt het eerder nacht… 

 

Als de winter nadert 

als de kou begint, 

dan wordt God geboren 

in een mensenkind. 

 

Elke dag wordt het eerder nacht… 

 

Als de winter nadert 

is dat niet voorgoed: 

wij gaan met een omweg 

’t voorjaar tegemoet. 

 

Elke dag wordt het eerder nacht 

en de zon die lang en langer wacht 

om in de morgen te ontwaken, 

kan de koude grond niet warm meer maken. 

 

 

  



Wees in deze dagen 
 

 

Wees in deze dagen 

van duisternis en kou 

het licht dat deze kaars is voor jou. 

 

Wij hebben groen gevonden 

en een krans gemaakt, 

zodat het mooie leven 

niet verloren raakt. 

 

Wees in deze dagen… 

 

De eerste kaars gaat branden. 

Waar één lichtje schijnt, 

daar zullen donkere nachten 

minder donker zijn. 

 

Wees in deze dagen… 

 

De tweede kaars gaat branden. 

Wat een mooi gezicht 

wanneer het vuur gedeeld wordt. 

Kijk: het licht geeft licht. 

 

Wees in deze dagen… 

 

De derde kaars gaat branden. 

Eén voor jou en mij. 

Die in het midden brandt nu 

voor ons allebei. 

 

Wees in deze dagen… 

 

De vierde kaars gaat branden 

die te wachten stond. 

Voor elk seizoen een lichtje 

en het jaar is rond. 

 

Wees in deze dagen 

van duisternis en kou 

het licht dat deze kaars is voor jou. 

 

 

  



KERSTMIS 

 

 

Alles aan de kant 
 

 

Meubels aan de kant geschoven, 

ruimte bij het stopcontact. 

De kerststal halen we van boven, 

alle beeldjes uitgepakt. 

 

Kerstmis vieren met elkaar: 

alles aan de kant 

voor de mooiste tijd van het jaar. 

 

Midden in de warme kamer 

komt een groene boom te staan. 

Dan zoeken we de slingers, samen 

kleden wij de kerstboom aan. 

 

Kerstmis vieren met elkaar: 

alles aan de kant 

voor de mooiste tijd van het jaar. 

 

Alle drukke mensendingen 

doen we even lekker niet. 

We nemen alle tijd en zingen 

een of ander winterlied. 

 

Kerstmis vieren met elkaar: 

alles aan de kant 

voor de mooiste tijd van het jaar. 

 

Eén ding nog, dat zijn de wensen. 

‘k Schrijf ze, stuur ze in het rond 

naar jou, het liefst naar alle mensen: 

dat er rust en vrede komt. 

 

Kerstmis vieren met elkaar: 

alles aan de kant 

voor de mooiste tijd van het jaar. 

 

  



Als ik een lied was 

 

 

Als ik een lied was 

dan zou ik een kerstlied willen zijn 

over lammetjes die spelen 

met de klauwen van een leeuw 

en hier en daar een vlokje sneeuw. 

(Als ik een lied was 

dan zou ik een kerstlied willen zijn.) 

 

Als ik een kaart was 

dan zou ik een kerstkaart willen zijn 

om de mensen op te beuren 

met een blij en goed bericht: 

kijk daar, er straalt voor jou ook licht. 

(Als ik een kaart was 

dan zou ik een kerstkaart willen zijn.) 

 

Als ik een ster was 

dan zou ik een kerstster willen zijn. 

Wat zou ik gelukkig stralen 

als ik zag hoe wereldwijd 

mijn licht zo’n warme gloed verspreidt. 

(Als ik een ster was 

dan zou ik een kerstster willen zijn.) 

 

Als ik een lied was 

dan zou ik een kerstlied willen zijn 

en kon iedereen mij horen 

tussen herdertjes op wacht 

en Gloria en Stille Nacht. 

(Als ik een lied was 

dan zou ik een kerstlied willen zijn.) 

 

Als ik een lied was 

dan zou ik een kerstlied willen zijn. 

 

 

  



De eerste kerstnacht 
(‘The first noel’) 

 

 

De eerste kerstnacht 

op aarde gevierd 

was met engelenkoren en sterren versierd. 

Het blijde nieuws 

wist niet iedereen, 

alleen herders die hoorden de boodschap meteen. 

 

Ontwaak, wees stil. 

Ontwaak, wees stil. 

Vrede voor mensen die goed zijn van wil. 

 

De eerste kerstdag 

vertelde het rond, 

mensen waren verwonderd dat zoiets bestond. 

Een mensenzee 

van heinde en ver 

ging op weg naar de stal want zij zagen een ster. 

 

Ontwaak, wees stil. 

Ontwaak, wees stil. 

Vrede voor mensen die goed zijn van wil. 

 

De tweede kerstdag 

leek alles voorbij: 

mensen tégen elkaar en nu niet zij aan zij. 

Het feest geweest, 

het leven ging door 

als de donkere dagen en nachten daarvoor. 

 

Ontwaak, wees stil. 

Ontwaak, wees stil. 

Vrede voor mensen die goed zijn van wil. 

 

  



De mooiste kaart 
 

 

Als het weer december is, 

stoppen wij de mooiste kaarten 

met de beste wensen 

en een dikke kus 

ergens in een brievenbus. 

 

Kaarten met een sneeuwtapijt: 

witte huizen, witte straten. 

Kinderen maken buiten 

in de sneeuw een pop. 

Niemand kan zijn vreugde op. 

 

Als het weer december is… 

 

Kaarten van gezelligheid: 

mensen zingen samen liedjes, 

zingen want de kerstman 

met zijn arrenslee 

brengt cadeautjes voor je mee. 

 

Als het weer december is… 

 

Kaarten met een boom of stal 

zeggen: Jezus is geboren. 

Wat een mooi verhaal, zeg, 

maar de mooiste kaart 

heb ik hier voor jou bewaard. 

 

Als het weer december is… 

 

Kijk, wat ik getekend heb: 

dit is mijn droom van de vrede. 

En in mooie letters 

staat de wens van mij: 

dat jij licht van God mag zijn. 

 

Als het weer december is… 

 

  



En de sneeuw valt 
(Let it snow) 

 

 

Als het winter wordt, koud en donker 

zien wij uit naar stergeflonker 

want er is ook goed nieuws vandaag 

en de sneeuw valt in vlokjes omlaag. 

 

In een stal is een kind geboren. 

Laat het heel de wereld horen. 

Er is vrede voor wie het vraagt 

en de sneeuw valt in vlokjes omlaag. 

 

Kijk, de kerstman daar met zijn slee. 

Glij een rondje of twee met hem mee. 

Stap dan uit en vertel hem fijn 

waar je met Kerstmis moet zijn. 

 

Als het winter wordt, moet je weten, 

mag je Kerstmis nooit vergeten. 

Kom, we gaan naar de kribbe graag 

en de sneeuw valt in vlokjes omlaag. 

 

…instrumentaal… 

 

In een stal is een kind geboren. 

Laat het heel de wereld horen. 

Er is vrede voor wie het vraagt 

en de sneeuw valt in vlokjes omlaag… 

 

  



Hoor jij ook het nieuwe lied 

 

 

Rond deze tijd in Bethlehem, 

zo vertelt het kerstverhaal, 

kwam het kerstkind op de aarde 

voor ons allemaal. 

 

Hoor jij ook het nieuwe lied 

dat heel de wereld zingt? 

God laat zichzelf aan mensen zien 

in een goddelijk mensenkind. 

 

’t Was middernacht. In ’t open veld 

waakten herders bij hun vee 

toen een ster aan hen verscheen. 

Die nam de herders mee. 

 

Hoor jij ook het nieuwe lied… 

 

Waarom een stal als onderdak? 

Waarom geen herberg gezocht? 

Omdat Jozef met Maria 

niet naar binnen mocht. 

 

Hoor jij ook het nieuwe lied… 

 

In deze stal die winters was 

werd het warmer, werd het licht. 

Iedereen die binnenkwam, 

kreeg een glans op zijn gezicht. 

 

Hoor jij ook het nieuwe lied 

dat heel de wereld zingt? 

God laat zichzelf aan mensen zien 

in een goddelijk mensenkind. 

 

Zing jij ook het nieuwe lied 

dat deze dagen klinkt? 

God komt de mensen tegemoet 

in een goddelijk mensenkind. 

 

  



Ik kan niet wachten 
 

 

Ik kan niet wachten tot het Kerstmis wordt. 

Ik kan niet wachten en ik tel de dagen. 

Ik tel de dagen, zal de wereld vragen: 

mag het vrede zijn? 

 

Ik kan niet wachten tot het Kerstmis wordt. 

Ik zie de eerste lichtjes al verschijnen. 

Ik proef de sfeer op de versierde pleinen 

en ik weet: ooit zal het vrede zijn. 

 

Wat zou het leven zonder Kerstmis zijn? 

December zou zo koud en somber zijn. 

Erger dan november 

een maand op de kalender 

met nauwelijks een dagje zonneschijn. 

 

Ik kan niet wachten… 

 

Ik sluit me snel weer bij de herders aan 

om zoals zij naar Bethlehem te gaan. 

Als wij dan de kribbe 

samen zullen vinden, 

zal boven ons een ster te stralen staan. 

 

Ik kan niet wachten tot het Kerstmis wordt. 

Ik kan niet wachten en ik tel de dagen. 

Ik tel de dagen, zal de wereld vragen: 

mag het vrede zijn? 

 

Ik kan niet wachten tot het Kerstmis wordt. 

Ik zie de eerste lichtjes al verschijnen. 

Ik proef de sfeer op de versierde pleinen 

en ik weet: ooit zal het vrede zijn. 

 

  



Laten wij vandaag 
 

 

Laten wij vandaag 

voor ieder huis bedanken. 

Dan maken wij van planken 

en wat spijkers hier een stal. 

Laten wij vandaag 

het licht van lampen doven. 

Dan kijken wij naar boven 

of de ster weer stralen zal. 

 

Laten wij vandaag 

de bruggen oversteken 

en door de muren breken 

ook al zijn ze sterk als staal. 

Laten wij vandaag 

elkaar de hand toesteken, 

de grootste wens uitspreken: 

‘Vrolijk kerstfeest, allemaal!’ 

 

Laten wij vandaag 

de winterkou trotseren 

en laten wij proberen 

om een lentezon te zijn. 

Laten wij vandaag 

het goede nieuws verspreiden, 

het goede nieuws dat wij de 

brengers van de vrede zijn. 

 

Laten wij vandaag… 

 

Laten wij vandaag 

het oude jaar besluiten. 

Het oude boek is uit en 

kijk, het nieuwe ligt al klaar. 

Laten wij vandaag 

het nieuwe jaar beginnen 

met nieuwe hoop en zin, en 

veel vertrouwen in elkaar. 

 

Laten wij vandaag… 

 

 

  



Licht van kerstmis 
 

 

Licht van kerstmis is niet te betalen, 

evenmin de mooie kerstverhalen. 

Ze zijn van niemand maar voor iedereen, 

maken mensen liever om je heen. 

 

Licht van kerstmis… 

 

Licht van kerstmis is om door te geven, 

lichter wordt het om wie donker leven. 

En vind je iemand die het aan je geeft, 

weet je dat er iemand om je geeft. 

 

Licht van kerstmis… 

 

Licht van kerstmis is een winterwonder, 

lang geleden onderweg gevonden. 

En door de jaren heen bewaard, versierd 

met verhalen wordt het licht gevierd. 

 

Licht van kerstmis… 

 

  



Rondom een kribbe 

 

 

Rondom een kribbe 

verdwijnen verschillen 

in rijkdom en in faam. 

Rondom een kribbe 

is iedereen arm 

en even voornaam. 

 

Rondom een kribbe, 

daar tellen de rangen 

en standen niet meer. 

Rondom een kribbe 

wordt iedereen klein. 

Kom, kniel naast me neer. 

 

Rondom een kribbe 

krijgt God die zo groot is 

een menselijk gezicht. 

Rondom een kribbe 

waar weerloos en klein 

een mensenkind ligt. 

 

Rondom een kribbe 

daar tellen de minsten 

het meeste nu mee. 

Rondom een kribbe 

is iedereen vrij 

en niemand alleen. 

 

…instrumentaal… 

 

Rondom een kribbe 

staan wij en wij zingen 

van vrede op aard’. 

Rondom een kribbe 

blijft Gods mooie droom 

voor altijd bewaard. 

 

 

  



Vergeet in deze tijd 

 

 

Vergeet in deze tijd de mensen niet 

die op een beter leven wachten. 

Kunnen wij vandaag hun dag 

verlichten of verzachten? 

Voor deze mensen zingen wij dit lied. 

 

Stel, je hebt geen eten 

en geen drinken. 

Wat denk je dan wanneer 

je kerstliedjes hoort klinken? 

 

Vergeet in deze tijd de mensen niet… 

 

Kogels vliegen dichtbij 

om je oren. 

Geloof dat ook voor jou 

het kerstkind is geboren. 

 

Vergeet in deze tijd de mensen niet… 

 

Denk aan mensen ergens 

op een kamer. 

Ze zijn alleen, waarom 

komen wij niet tezamen? 

 

Vergeet in deze tijd de mensen niet… 

 

Kerstmis moet een feest zijn, 

feest van vrede 

voor mensen nu en niet 

tweeduizend jaar geleden. 

 

Vergeet in deze tijd de mensen niet 

die op een beter leven wachten. 

Kunnen wij vandaag hun dag 

verlichten of verzachten? 

Voor deze mensen zingen wij dit lied. 

 

  



Zou het echt gebeurd zijn 
 

 

Zou het echt gebeurd zijn 

in het stadje Bethlehem 

dat herders wakker werden 

van een mooie engelenstem: 

‘Sta op, het is zover. 

Sta op en volg de ster’. 

Zou het echt gebeurd zijn 

in het stadje Bethlehem. 

 

Zou het echt gebeurd zijn 

dat een boze herbergier 

tot Jozef en Maria zei: 

‘Geen plek heb ik voor je hier. 

Ga weg, zoek maar een stal 

die vind je overal’. 

Zou het echt gebeurd zijn 

met die boze herbergier. 

 

Zou het echt gebeurd zijn 

in een kribbe lang verwacht. 

De Zoon van God geboren 

in een stille, heilige nacht. 

De hemel zwart en dicht 

brak open van het licht. 

Zou het echt gebeurd zijn 

in een kribbe lang verwacht. 

 

Zou het echt gebeurd zijn? 

Het gebeurt als wij elkaar 

tot licht en vrede zijn, dan 

wordt het Kerstmis ieder nieuw jaar. 

Wij mensen allemaal 

vormen het kerstverhaal. 

Zou het echt gebeurd zijn? 

Het gebeurt ieder nieuw jaar. 

 


