Bescheiden bidden

Bidden met kinderen vraagt om bescheidenheid.
Kinderen denken doorgaans erg associatief:
bij de woorden die ze horen
hebben ze hun eigen beelden en voorstellingen
die heel anders kunnen zijn dan die van volwassenen.
Ze hebben hun eigen verdriet, blijdschap en angst,
die voor volwassenen misschien niet (meer) herkenbaar zijn
maar daardoor niet minder waardevol of ingrijpend.
We moeten ze die ruimte geven.
Wij als volwassenen moeten het voor kinderen niet invullen,
en zeker niet onze eigen wensen of frustraties
in de mond van kinderen leggen.

Er mag het een en ander tussen de regels door te horen zijn,
er mag het een en ander tussen de regels door te bidden zijn.

Marcel Zagers
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Ik zou zo graag

God, ik zou zo graag

tegen alle mensen willen zeggen
dat ze moeten stoppen

met ruzie maken en vechten.
Maar ik durf het niet zo goed.

A. Daarom wil ik U vragen
dat er een einde komt
aan alle geweld...

God, ik zou zo graag

aan alle mensen laten zien
hoe lief de vogels zijn

en hoe apart de vissen.

Maar ze zien me al aankomen.

A. Daarom wil ik U vragen
dat de mensen iets meer
om zich heen gaan kijken...

God, ik zou zo graag

aan alle mensen willen vragen
om iets liever en

iets aardiger voor elkaar te zijn.
Maar ik ben niet zo brutaal.

A. Daarom wil ik U vragen
dat de mensen een beetje meer
respect krijgen voor elkaar...

God, ik geloof

dat we U mogen vragen

om ons te helpen,

als we het zelf

of alleen niet kunnen. Amen.
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Wie kan zeggen

Wie kan zeggen:

‘Dit is mijn grond,
helemaal voor mij alleen,
Jij mag hier niet komen’™
Niemand kan dit zeggen
maar toch gebeurt het.

A. God, ik wil U vragen
dat alle mensen elkaar
de ruimte gunnen.

Wie kan zeggen:

‘Ik weet het antwoord

op alle vragen,

ik weet het beter dan jij?
Niemand kan dit zeggen
maar toch gebeurt het.

A. God, ik wil U vragen
dat mensen meer gaan
luisteren naar elkaar,
en meer willen leren van elkaar.

Wie kan zeggen:

‘God vindt mij belangrijker,
God heeft aan mij

meer gegeven dan aan jou’?
Niemand kan dit zeggen
maar toch gebeurt het.

A. God, waarom denken mensen zo?
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Er zijn mensen nodig

Hier én daar

zijn mensen nodig

die bouwen aan een wereld
waarin het goed leven is,
mensen die doen

wat mogelijk is.

A. God, ik hoop
dat wij die mensen
mogen worden.

Nu én straks

zijn mensen nodig

die geloven in wat wij
niet kunnen begrijpen,
mensen voor wie

niets onmogelijk is.

A. God, ik hoop
dat wij die mensen
mogen worden.

Overal en altijd

zijn mensen nodig

die bruggen slaan

tussen rijk en arm,

mensen die het onmogelijke
mogelijk maken.

A. God, ik hoop

dat wij die mensen
mogen worden.
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Als je bidt

Er is meer geweld
dan wij willen.
Er zijn mensen ziek en eenzaam
die je zo graag zou willen helpen.
Als je bidt,
dan mag je klagen:
het lucht op.

Er is meer mogelijk

dan je denkt.

Er is geen verdriet

dat niet kan worden getroost.
Als je bidt,
dan mag je hopen:
hoop doet leven.

Er is zoveel lawaai

om ons heen.

Het is zo druk

dat je voortdurend goed moet opletten.
Als je bidt,
dan mag je stil zijn:
zeg maar even niets...
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Wat mensen kunnen

Mensen kunnen elkaar vasthouden en tot steun zijn,
in blijde en droevige dagen.

Mensen kunnen elkaar de hand reiken

om samen te werken aan een betere wereld.

A. Bid voor hen: vergeet hen niet.

Mensen kunnen elkaar liefdevol verzorgen,
zieken, gehandicapten, bejaarden.

Mensen kunnen de handen uit de mouwen steken
als ze zien dat iemand anders hen nodig heeft.
Wat kunnen mensen toch veel!

A. Bid voor hen: vergeet hen niet.

Mensen kunnen geven en ontvangen.
Mensen kunnen wat ze hebben

delen met mensen die minder hebben.

A. Misschien kunnen wij dat ook wel.

Al is het maar voor één dag

Vandaag wil ik bidden

dat er even geen oorlog is.
Vandaag wil ik bidden

dat mensen zonder zorgen
samen plezier kunnen maken,
al is het maar voor één dag.

Vandaag wil ik bidden

dat er geen wolken zijn.

Vandaag wil ik bidden

dat de zon hoog aan de hemel staat
om mensen van het leven genieten.
Al is het maar voor één dag.

Vandaag wil ik bidden

dat niemand nog eenzaam is.

Vandaag wil ik bidden

dat iedereen de vrolijke

en de luchtige kant van het leven vindt.
Al is het maar voor één dag.
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Op een dag in het echt

Er zijn kinderen

die weinig vrienden hebben

en vaak alleen moeten spelen.

A. Zullen we voor hen bidden
en met hen een kring vormen?
Nu nog in gedachten,
maar op een dag in het echt.

Er zijn mensen

die weinig gezelligheid kennen,

ze zitten dagelijks alleen aan tafel.

A. Zullen we voor hen bidden
en bij hen op bezoek gaan?
Nu nog in gedachten,
maar op een dag in het echt.

Er zijn landen

waar weinig vreugde te vinden is,

er is oorlog en geweld.

A. Zullen we voor hen bidden
en met hen vrede sluiten?
Nu nog in gedachten,
maar op een dag in het echt.
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Bid je mee

Ik wil bidden voor mensen

die het moeilijk hebben:

bid je mee?

Mensen die elke avond

tegen de dag van morgen opzien.

A. Ik hoop dat ze op een dag
meer geluk krijgen.

Ik wil bidden voor mensen
die het goed hebben:
bid je mee?
Mensen die geen zorgen kennen
en alles hebben wat hun hartje begeert.
A. Ik hoop dat ze ook
aan anderen blijven denken.

Ik wil bidden voor mensen

voor wie het allemaal niets uit maakt:

bid je mee?

Mensen die onverschillig zijn

en niets van het leven verwachten.

A. Ik hoop dat ze weer
enthousiast kunnen worden.

Ik wil bidden voor mensen

die elke dag van het leven genieten:

bid je mee?

Mensen die blij zijn en tevreden

als de zon schijnt en als het regent.

A. Ik hoop dat ze anderen aansteken
met hun goede zin.



Een stapje terug doen

V.

Een stapje terug doen,
minder zeggen
en meer luisteren.

A.

God, ik wil bidden voor mensen
die keer op keer

op muren van onbegrip

en onwil stuiten:

dat zij het volhouden.

Een stapje terug doen,
minder haasten
en meer rusten.

A.

God, ik wil bidden voor mensen
die dag na dag

op hun tenen moeten lopen

om mee te kunnen:

dat zij niet opgeven.

Een stapje terug doen,
minder je laten meesleuren
en meer jezelf zijn.

A.

God, ik wil bidden voor mensen
die op zoek zijn naar houvast
en geluk in het leven:

dat wij elkaar vinden.
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