
Alle kinderen zijn weer binnen 
 

 

Alle kinderen zijn weer binnen, 

dus we kunnen weer beginnen. 

Hé! Ho! Wacht! Stop! 

Voordat wij beginnen gaan 

steken wij een lichtje aan. 

 

 

  



Als iedereen vandaag 
 

 

Als iedereen vandaag verliefd zou zijn, 

zoals de zon verliefd is op de aarde 

en de aarde op de zon, 

zoals de grond verliefd is op haar wortels 

en de wortels op hun grond: 

 

als iedereen vandaag 

zo verliefd zou zijn, 

dan zou de mooie wereld 

nog veel mooier zijn. 

 

Als iedereen vandaag verliefd zou zijn, 

de serieuze mensen die zo streng zijn 

en de kinderen in hun spel, 

de knappe en de minder knappe mensen 

misschien ook je opa wel: 

 

als iedereen vandaag 

zo verliefd zou zijn, 

dan zou het hier op aarde 

heel gezellig zijn. 

 

Als iedereen vandaag verliefd zou zijn, 

als iedereen en elke dag de vlinders 

in zijn benen voelen zou, 

veranderden de grijze, dikke wolken 

in een hemel stralend blauw: 

 

als iedereen vandaag 

zo verliefd zou zijn, 

dan zou er vast en zeker 

minder ruzie zijn. 

 

  



Als je aan tafel gaat 
 

 

Als je aan tafel gaat 

laat dan een plaatsje open 

want je weet niet of onverwacht 

iemand komt binnenlopen 

die vraagt: “Heb jij 

wat brood voor mij?” 

 

 Weet je, er zijn zoveel mensen 

 die als ze slapen gaan 

 weten dat als zij ontwaken 

 niets op hun tafel zal staan. 

 

Als je aan tafel gaat... 

 

Weet je, wanneer mensen delen 

komt niemand iets tekort. 

’t Lijkt of er brood bij blijft komen 

als het gebroken wordt. 

 

Als je aan tafel gaat... 

 

Weet je, ik zie het al voor me: 

buiten in deze straat 

wacht ons een heel lange tafel 

die om de hoek verdergaat. 

 

Als je aan tafel gaat 

laat dan een plaatsje open 

want je weet niet of onverwacht 

iemand komt binnenlopen 

die vraagt: “Heb jij 

wat brood voor mij?” 

 

 

  



Als jij ook gelooft 
 

 

Als jij ook gelooft 

dat mensen niet voor niets 

zijn geboren 

dat wij niet zomaar zonder doel bestaan: 

 

 kom aan tafel om het brood 

 te breken en te delen 

zoals mensen al zolang hebben gedaan. 

 

Als jij ook gelooft 

dat God jou nodig heeft 

om de aarde 

te maken tot een thuis voor iedereen: 

 

 kom aan tafel om het brood 

 te breken en te delen 

en je merkt het ook: wij worden allen één. 

 

Als jij ook gelooft 

dat jij niet leven kunt 

zonder mensen, 

die lachen en die huilen met elkaar: 

 

 kom aan tafel om het brood 

 te breken en te delen 

en je ziet: de mooiste dromen worden waar. 

 

  



Als jij voor mij 
 

 

Als jij voor mij wat tijd hebt 

en ik voor jou en ik voor jou, 

dan is het Rijk van God 

niet ver van ons vandaan. 

 

Als jij met mij wilt delen 

en ik met jou en ik met jou, 

dan is het Rijk van God 

niet ver van ons vandaan. 

 

Als jij op mij wilt wachten 

en ik op jou en ik op jou, 

dan is het Rijk van God 

niet ver van ons vandaan. 

 

Als jij aan mij wilt denken 

en ik aan jou en ik aan jou, 

dan is het Rijk van God 

niet ver van ons vandaan. 

 

  



Als mensen niet meer houden van elkaar 
 

 

Soms, 

als mensen niet meer houden van elkaar, 

dan is het of zij vallen 

in een diep en donker gat. 

Ze klimmen wel omhoog 

maar de wanden zijn te glad 

als mensen niet meer houden van elkaar. 

 

Soms, 

als mensen niet meer houden van elkaar, 

dan zitten zij het liefste 

in een hoekje klein en stil. 

En wat voor weer het is, 

ach dat maakt dan geen verschil 

als mensen niet meer houden van elkaar. 

 

God, 

als mensen niet meer houden van elkaar, 

wat is er met de liefde 

dan in hemelsnaam gebeurd? 

Is liefde soms een bloem 

die niet eeuwig groeit en geurt 

als mensen niet meer houden van elkaar. 

 

God, 

als mensen niet meer houden van elkaar, 

dan hoop ik dat zij zoeken 

ondanks hun verdriet en pijn 

tot zij opnieuw verliefd 

en gelukkig durven zijn, 

en mensen zo weer houden van elkaar. 

 

 

  



Ben je even vrij 
 

 

Ben je even vrij? Heb je tijd voor mij? 

Ik zou zo graag een aarde maken. 

Ik heb een plan, zeg wat vind j’er van: 

ergens in de ruimte heel dichtbij de zon. 

 

In een vaste baan met een kleine maan, 

met land en lucht en licht en donker. 

Een berg, een dal, sterren overal: 

ergens in de ruimte heel dichtbij de zon. 

 

* * * 

 

Weet je wat ik doe? Ik kleur die aarde groen 

met dingen die steeds groter groeien. 

Een boom, een bloem is hoe ik ze noem 

ergens in de ruimte heel dichtbij de zon. 

 

Dieren groot en klein moeten er ook zijn 

en vogels die vrij kunnen vliegen. 

Een goed idee: vissen in de zee, 

ergens in de ruimte heel dichtbij de zon. 

 

 * * * 

 

Ik ben bijna klaar met die aarde, maar 

ik zoek nog iets dat na kan denken 

en speelt en stoeit met wat groeit en bloeit: 

ergens in de ruimte heel dichtbij de zon. 

 

En gelukkig leeft met wat ik hem geef 

en zuinig is op wat zijn thuis is. 

Ik dacht aan jou van wie ik veel hou: 

zou jij voor mij een mens, 

zou jij voor mij een mens, 

zou jij voor mij een mens willen zijn? 

 

  



Blaas het vlammetje uit 
 

 

Blaas het vlammetje uit 

en vang het in je handen. 

Neem het mee naar huis, 

dan zal het ook vanavond blijven branden. 

 

  



Bloemen bij een beeld (Marialied) 

 

 

Wees gegroet, Gij, Moeder van mensen 

die verdriet en vreugde deelt. 

Wij brengen bloemen naar Uw beeld. 

 

Elke bloem of kleur is anders: 

rood is liefde, wit is licht. 

Wat wij voelen en beleven 

krijgt zo een gezicht. 

 

Wees gegroet, Gij, Moeder van mensen… 

 

Hier en daar een tak met knoppen: 

knoppen staan voor het verdriet. 

Zoveel mensen willen bloem zijn 

maar het lukt hen niet. 

 

Wees gegroet, Gij, Moeder van mensen… 

 

't Geeft niet als een bloem verwelkt is. 

Ook al is zij uitgebloeid, 

U weet dat in haar verborgen 

nieuwer leven groeit. 

 

Wees gegroet, Gij, Moeder van mensen 

die verdriet en vreugde deelt. 

Wij brengen bloemen naar Uw beeld. 

 

  



Bloemenmensen 

 

 

Bloemenmensen en bloemenkinderen 

kleuren het veld waar zij staan. 

Hoe zijn ze hier gekomen 

tussen het onkruid en graan? 

 

Bloemenmensen en bloemenkinderen: 

waarom zo treurig gekleurd en gestemd? 

Waarom laat je niet zien 

dat je bloemen bent? 

 

Bloemenmensen en bloemenkinderen – 

ik weet nog altijd niet wie, 

wie heeft ze zo geschilderd 

wie heeft zoveel fantasie? 

 

 Bloemenmensen en bloemenkinderen... 

 

Bloemenmensen en bloemenkinderen 

lijken zo veel op elkaar. 

Toch zijn niet twee hetzelfde, 

kijk en bewonder ze maar! 

 

 Bloemenmensen en bloemenkinderen... 

 

 

  



Dat deze weg 
 

 

Dat deze weg 

een nieuwe weg 

in je leven wordt. 

Ga door de Geest van God gevoed 

je avonturen tegemoet. 

Je komt nog tijd tekort, 

je komt nog tijd tekort. 

 

Misschien heb je al plannen, 

weet je wat je worden wil. 

Misschien heb je nog geen idee 

en hoef je niet zo veel. 

 

Dat deze weg… 

 

Misschien ben je onzeker, 

denk je dat je weinig kunt. 

Weet dan dat God aan iedereen 

eigen talenten gunt. 

 

Dat deze weg… 

 

Ontdek de grote wereld 

die je heel veel kansen biedt. 

Ik denk dat God nieuwsgierig is 

of jij die kansen ziet. 

 

Dat deze weg 

een nieuwe weg 

in je leven wordt. 

Ga door de Geest van God gevoed 

je avonturen tegemoet. 

Je komt nog tijd tekort, 

je komt nog tijd tekort. 

 

 

 

  



Dat er iemand is 
 

 

Dat er iemand is 

die op je wacht, 

dat er iemand is 

die aan je heeft gedacht. 

 

Dat iemand naar je uitkijkt, 

blij dat je er bent. 

Dat hebben mensen nodig, 

het maakt je blij gestemd. (Ik hoop…) 

 

dat er iemand is… 

 

Van tijd tot tijd alleen zijn, 

dat kan heus geen kwaad. 

Maar nooit met iemand samen 

is of je niet bestaat. (Ik hoop…) 

 

dat er iemand is… 

 

Ken je iemand die je al 

een tijd niet hebt gezien? 

Laat vandaag nog weten dan: 

‘Ik denk aan je, mijn vriend.’ 

 

Om niemand te vergeten, 

vraag in het geheim: 

‘God, denk aan alle mensen 

die wij vergeten zijn.’ (Ik hoop…) 

 

Dat er iemand is 

die op je wacht, 

dat er iemand is 

die aan je heeft gedacht. 

 

  



Dat je handen 
 

 

Dat je handen vol van vrede delen 

al wat aan jou ooit wordt gegeven: 

dan zul je leven, dan zul je leven. 

 

Dat je voeten nieuwe wegen vinden, 

waar de dood voorgoed is verdreven. 

Dat je ogen in de richting kijken 

waar het licht het laatst is gebleven. 

 

Dat je handen… 

 

Dat je oren de geheimen horen 

die ergens in je hart staan geschreven. 

Dat je mensen, vrienden zult ontmoeten 

die je met hun zorg omgeven. 

 

Dat je handen vol van vrede delen 

al wat aan jou ooit wordt gegeven: 

dan zul je leven, dan zul je leven. 

 

  



De deuren van de kerk 
 

 

De deuren van de kerk, ze staan weer open 

en mensen komen even binnenlopen. 

In dit groot gebouw 

dit welkom huis 

voelen wij ons veilig 

voelen wij ons thuis. 

 

De deuren van de kerk, ze staan weer open 

en mensen komen even binnenlopen 

voor een mooi verhaal, 

een stil moment. 

Goed om jou te zien hier 

goed dat jij er bent. 

 

De deuren van de kerk, ze staan weer open 

en mensen komen even binnenlopen. 

Kom met je verhaal, 

je eigen droom: 

hier ben je bijzonder, 

hier is dat gewoon. 

 

De deuren van de kerk, ze staan weer open 

en mensen komen even binnenlopen. 

Kom je hier alleen 

of twee aan twee? 

God zal naast je zitten, 

God doet vrolijk mee. 

 

 

  



De oren van God 
 

 

God heeft vast en zeker 

heel veel oren 

om de woorden en de taal 

van alle mensen 

te kunnen horen. 

 

Tel de oren van iedereen die leeft 

en je weet hoeveel oren God heeft. 

 

God heeft vast en zeker 

heel veel ogen 

om te zien wat mensen doen, 

wat ze proberen 

en vaak niet mogen. 

 

Tel de ogen van iedereen die leeft 

en je weet hoeveel ogen God heeft. 

 

God heeft vast en zeker 

heel veel handen 

om een goede vriend te zijn 

van alle mensen 

in alle landen. 

 

Tel de handen van iedereen die leeft 

en je weet hoeveel handen God heeft. 

 

  



De winter door 
 

 

Soms duurt de winter 

langer dan vermoed. 

Okay, de kersttijd 

was heel fijn en goed. 

Dat is een herinnering 

die de winter nu verdringt. 

 

Soms duurt de winter 

langer dan verwacht 

al winnen zonne- 

stralen iets aan kracht. 

Toch blijft het behoorlijk koud, 

’t is de winter die aanhoudt. 

 

We helpen elkaar de winter door, 

ontdooien wie uit eenzaamheid bevroor. 

We helpen elkaar door de wereld heen, 

niemand mag ervaren ‘Ik-ben-alleen’. 

 

Soms duurt de winter 

langer dan normaal 

al blijven takken 

aan de bomen kaal. 

Wanneer komt de lente weer? 

Winter hoeven wij niet meer. 

 

We helpen elkaar de winter door, 

ontdooien wie uit eenzaamheid bevroor. 

We helpen elkaar door de wereld heen, 

niemand mag ervaren ‘Ik-ben-alleen’. 

 

  



De zondag moet bijzonder zijn 
 

 

De zondag moet bijzonder zijn 

en moet bijzonder blijven. 

Een dag om niet méér te doen 

dan met de tijd meedrijven. 

 

De zondag moet bijzonder zijn 

om met elkaar te zingen. 

Een liedje vol liefde voor 

de grote kleine dingen. 

 

De zondag moet bijzonder zijn 

en mag geen week vervelen. 

De aarde is Gods geschenk 

om met elkaar te delen. 

 

De zondag moet bijzonder zijn 

een dag om te geloven. 

Gods zegen daalt op ons neer 

als vuur dat niet mag doven. 

 

 

 

 

 

  



Delen is rond brood en wijn 
 

 

Delen is rond brood en wijn 

zeggen: ‘Het is goed 

dat wij hier samen zijn.’ (herhalen) 

Het is goed… 

 

…dat wij herinneren 

wat een Mens toen heeft gedaan 

op de avond van zijn leven: 

breek en deel brood in mijn naam. 

 

Delen is rond brood en wijn 

zeggen: ‘Het is goed 

dat wij hier samen zijn.’ (herhalen) 

Het is goed… 

 

…dat wij herinneren 

hoe een mens nu, wie weet waar, 

ongezien een kruis moet dragen. 

Mooi is ’t leven, soms ook zwaar. 

 

Delen is rond brood en wijn 

zeggen: ‘Het is goed 

dat wij hier samen zijn.’ (herhalen) 

Het is goed… 

 

…dat wij herinneren 

zoals mensen vaker doen: 

leven gaat niet zonder dromen, 

zonder vredesvisioen. 

 

Delen is rond brood en wijn 

zeggen: ‘Het is goed 

dat wij hier samen zijn.’ (herhalen) 

 

  



Dit is een nieuw liedje 
 

 

Dit is een nieuw liedje 

ik weet zelf niet hoe het gaat. 

Worden mensen vrolijk 

of worden mensen kwaad? 

Zal het vogelvrij een eigen weg gaan 

of zal het wie wil vechten in de weg staan? 

 

Dit is een nieuw liedje 

dat heel veel mooier klinkt 

als jij en iedereen 

voorzichtig met mij zingt. 

 

Dit is een nieuw liedje 

over bloemen, zacht en groen, 

over alle dieren 

die rare dingen doen. 

Kijk hoe alles leeft, ’t is onvoorstelbaar: 

die bloemen en die dieren zijn ontelbaar! 

 

 Dit is een nieuw liedje… 

 

Dit is een nieuw liedje 

over jou en over mij, 

over alle mensen 

die leven zoals wij. 

Wil jij ook geloven dat het waar is: 

niets is zo mooi als leven voor elkaar is! 

 

 Dit is een nieuw liedje… 

 

Dit is een nieuw liedje 

maar zo nieuw is het niet meer. 

Wie een nieuw begin zoekt, 

die hoort het telkens weer. 

Denk je: alle hoop is nu verloren 

laat daar en dan dit nieuwe liedje horen! 

 

 Dit is een nieuw liedje… 

 

 

  



Dit kan de dag zijn 
 

 

Dit kan de dag zijn om te zeggen: 

‘We gaan het anders doen. 

Een beetje meer respect en tolerantie, 

een beetje meer fatsoen.’ 

 

Dit kan de dag zijn: doe je mee? 

We gaan het anders doen: okay? 

 

Dit kan de dag zijn om te zeggen: 

‘Zo gaat het echt niet meer. 

Geen ruzie en geen haat, elkaar niet plagen 

en pesten is verkeerd.’ 

 

Dit kan de dag zijn: doe je mee? 

We gaan het anders doen: okay? 

 

Dit kan de dag zijn om te zeggen: 

‘Er komt een einde aan 

het vechten en geweld. Wij willen vrede 

en liefde in Gods naam.’ 

 

Dit kan de dag zijn: doe je mee? 

We gaan het anders doen: okay? 

 

 

  



Een honderdman 
(Lucas 7,1-10) 

 

 

Hij was een honderdman 

de baas van veel soldaten, 

zo één die orders geeft 

commando’s in ’t gevecht. 

Het was een vrije dag, 

hij hoorde Jezus praten 

toen hij moest denken aan 

zijn zieke, beste knecht. 

 

Hij was een honderdman 

zo één die je moet vrezen, 

nu zond hij mensen met 

een vraag naar Jezus toe: 

‘Al ben ik honderdman 

kun jij mijn knecht genezen? 

Want die is ziek en ik, 

ik weet niet wat te doen.’ 

 

Hij was een honderdman 

maar voelde zich onzeker 

en liet nu zeggen: ‘Wie 

ben ik dat jij hier komt? 

Ik commandeer en jij 

hoeft één woord maar te spreken, 

één woord, jij zegt het en 

mijn knecht is weer gezond.’ 

 

Hij was een honderdman 

en Jezus was verwonderd 

dat hij zo’n groot geloof 

bij vreemde mensen vond. 

En ook de honderdman 

was zelf wat overdonderd 

want, hoe weet niemand, maar 

zijn knecht was weer gezond. 

 

  



Een kleurplaat 
 

 

De wereld is sprekend 

een kleurplaat getekend 

op een stukje zwart papier 

met zilver en goud versierd. 

 

Een kleurplaat 

die de mensen mogen kleuren. 

Een vrolijke gebeurtenis, 

een vriend die van je houdt 

verandert alles wat je ziet 

in vrolijk hemelsblauw. 

 

De wereld is sprekend... 

 

Een kleurplaat 

waarop alles staat getekend – 

de huismus en de paardenbloem 

hier in ons eigen land, 

en in de verte zwemt een haai 

en loopt een olifant. 

 

De wereld is sprekend... 

 

Een kleurplaat 

maar wie maakte al die vlekken? 

Het lijkt of er iets is gebeurd 

dat wij niet mogen zien, 

een harde knal, een mens gedood. 

Gebeurt het nog misschien? 

 

De wereld is sprekend 

een kleurplaat getekend 

op een stukje zwart papier 

met zilver en goud versierd. 

 

 

  



Een vriend 
 

 

Een vriend is iemand die om je geeft, 

de leukste dingen met je beleeft, 

op saaie dagen zich ook verveelt, 

die goed en kwaad met je deelt. 

 

Het kan een jongen of een meisje zijn, 

het kan je vader of je moeder zijn, 

een zwarte kat 

die door de struiken sluipt 

of een witte rat 

die op je schouders kruipt. 

 

Een vriend is iemand die om je geeft… 

 

Het kan een buurman of een buurvrouw zijn, 

het kan je opa of je oma zijn, 

de juffrouw van 

de eerste kleuterklas 

of die oude man 

die ooit veel jonger was. 

 

Een vriend is iemand die om je geeft… 

 

Soms heb je vrienden die je niet herkent 

want weet je wie ik nog vergeten ben? 

Een vriend ben jij: 

ik zag het al meteen, 

een vriend van mij, 

nee, ik ben niet alleen. 

 

Een vriend is iemand die om je geeft, 

de leukste dingen met je beleeft, 

op saaie dagen zich ook verveelt, 

die goed en kwaad met je deelt. 

 

  



Er ligt een man op de grond 
(Lucas 10, 25-37) 

 

Er ligt een man op de grond 

hij is geslagen, gewond. 

Wie zal, wie kan, wie wil hem helpen? 

 

Let op, daar komt iemand aan. 

Zou hij de man helpen staan? 

Nee, hij loopt door, dat is grof! 

Hij ziet hem niet of doet alsof: 

‘Geen tijd! Ik moet nog zoveel 

’t is niet dat ik het niet wil.’ 

 

Er ligt een man op de grond… 

 

Een tweede man komt voorbij. 

Hij draait zijn hoofd iets opzij. 

Als hij het slachtoffer ziet 

denkt hij ‘Ik help hem toch maar niet. 

Ik heb geen EHBO, 

ik kan niet helpen of zo.’ 

 

Er ligt een man op de grond… 

 

Een derde man komt eraan. 

’t Is maar een Samaritaan. 

Zo één van ’t mindere soort 

die zich aan anderen niet stoort. 

Hij ziet de man, stopt meteen 

en helpt hem weer op de been. 

 

Er ligt een man op de grond… 

 

Bewaar dit lied, zing het zacht 

het geeft je hoop, geeft je kracht: 

je gaat en staat niet alleen 

nee, er zijn mensen om je heen 

die jij kunt helpen zomaar 

of die jou helpen. Echt waar! 

 

Er ligt een man op de grond 

hij is geslagen, gewond. 

Kun jij, wil jij, durf jij hem helpen? 

 



Even stil 
(Wij zingen dit lied vaak 

als overgang van voorbede naar tafelgebed: 

een goed moment om alle intenties samen te delen 

als uiting van verbondenheid over grenzen heen.) 

 

Even stil voor de mensen, 

alles wat hen overkomt. 

Even stil om te bidden: 

word gelukkig, blijf gezond… 

 

Even stil voor de mensen 

ziek van pijn, ziek van verdriet. 

Even stil om te bidden: 

denk aan hen, vergeet ze niet… 

 

Even stil voor de mensen 

die nu leven in het Licht. 

Even stil om te bidden: 

noem hun naam, zie hun gezicht… 

 

(hier kunnen namen 

van dierbaren worden genoemd) 

 

Dank voor hun bestaan tot 

wij elkaar weerzien 

in de handen van God. 

 

 

  



God zal niet snel een onvoldoende geven 
 

 

God zal niet snel een onvoldoende geven 

wanneer je om een cijfer vraagt, 

wanneer je om een punt vraagt voor je leven. 

Een onvoldoende is te laag. 

Een onvoldoende is te laag. 

 

God zal niet snel een onvoldoende geven, 

er komt geen vier of vijf te staan. 

Ik hou het op een acht of op een zeven, 

een sticker: ‘Goed je best gedaan’. 

Een sticker: ‘Goed je best gedaan’. 

 

God zal niet snel een onvoldoende geven 

maar ook weer niet het hoogste punt. 

Een negen of een tien is overdreven, 

omdat je altijd beter kunt. 

Omdat je altijd beter kunt. 

 

 

  



Groot is de aarde 
 

 

Groot is de aarde 

en het lukt ons niet 

samen te leven 

in zo’n groots gebied. 

Groot is de aarde, 

blijkbaar iets te klein 

zolang er mensen 

minder welkom zijn. 

 

Op elke andere planeet 

is het te koud of veel te heet. 

’t Is prima hier op aarde maar 

we maken ’t moeilijk voor elkaar. 

 

Groot is de aarde… 

 

Wij draaien rondjes om de zon 

zodat het licht overal komt. 

’t Is prima hier op aarde maar 

we maken ’t donker voor elkaar. 

 

Groot is de aarde… 

 

De aarde brengt ons bij elkaar. 

We zijn één volk, één wereld, maar: 

we leven meestal ongewild 

in kleine wereldjes verdeeld. 

 

Groot is de aarde 

en het lukt ons niet 

samen te leven 

in zo’n groots gebied. 

Groot is de aarde, 

blijkbaar iets te klein, 

zolang er mensen 

minder welkom zijn. 

 

  



Heb jij ook gezien 
 

 

Heb jij ook gezien 

hoe de zon vanmorgen 

uit de verte gluurde 

en haar warme licht 

naar de aarde stuurde? 

 

Dan heb jij vast en zeker ook gedacht 

dat God de hele wereld blij toelacht, 

dat God zo vrolijk is en lacht! 

 

Heb jij ook gezien 

hoe de eerste bloemen 

hun bladeren openvouwden 

en de mooiste kleur 

aan ons toevertrouwden? 

 

Dan heb jij vast en zeker ook gedacht… 

 

Heb jij ook gezien 

hoe de vroege mensen 

één voor één ontwaakten 

en een nieuw begin 

met het leven maakten? 

 

Dan heb jij vast en zeker ook gedacht… 

 

 

  



Herfst is een geschenk 
 

 

Herfst is een geschenk 

van de hemel aan de aarde 

ook wanneer je denkt 

wat is het weer toch guur. 

Elke boom of struik 

is versierd met mooie bladeren 

vlammend rood en bruin 

in de kleuren van het vuur. 

 

Herfst is een geschenk 

van de hemel aan de aarde. 

Zon zijn we gewend 

de storm betekent kou 

maar een grote spin 

weeft een web van zilveren draden 

dat geruisloos blinkt 

in de stille morgendauw. 

 

Herfst is een geschenk 

van de hemel aan de aarde. 

Bomen worden kaal, 

de bladeren vallen neer. 

Paddenstoelen staan 

zoek de mooie, vind de rare. 

Herfst, wat ben je mooi! 

’t Is een wonder en niets meer. 

 

 

  



Het is niet eerlijk 
 

 

Het is niet eerlijk dat de één 

alles koopt en alles heeft 

terwijl een ander blij moet zijn 

dat de zon haar licht gratis geeft. 

 

Het is niet eerlijk dat de één 

eten kan in overvloed 

terwijl een ander dag aan dag 

om een beetje brood vragen moet. 

 

Het is niet eerlijk… 

het is niet eerlijk… 

 

Het is niet eerlijk dat de één 

alles krijgt en alles wint 

terwijl een ander keer op keer 

pech en tegenslag ondervindt. 

 

Het is niet eerlijk dat de één 

knap en sterk is, graag gezien, 

terwijl een ander minder slim 

uitgelachen wordt bovendien. 

 

Het is niet eerlijk… 

het is niet eerlijk… 

 

  



Het levensboek gaat open 
 

 

Het levensboek gaat open 

en wij lezen wat wij hopen: 

een nieuw verhaal, een nieuw begin 

stroomt onze tijd en wereld in. 

 

Het levensboek waarin geschreven staat 

hoe God de mensen rustig zoeken laat 

naar vrede, naar geluk, een nieuw bestaan. 

Soms moet zij vér, door woestijnen gaan. 

 

Het levensboek gaat open… 

 

Het levensboek waarin geschreven in 

hoe God de mensen zoekt, de mensen mist 

wanneer zij bang niet verder willen gaan. 

Dan spreekt, dan raakt Hij ze in dromen aan. 

 

Het levensboek gaat open… 

 

Het levensboek waarin geschreven wordt 

hoe God een oordeel telkens weer opschort, 

de vrije wil van mensen respecteert. 

Goed komt het, ook al gaat het eerst verkeerd. 

 

Het levensboek gaat open 

en wij lezen wat wij hopen: 

een nieuw verhaal, een nieuw begin 

stroomt onze tijd en wereld in. 

 

 

  



Hier wacht een tafel 
 

 

Hier wordt een tafel 

met liefde gedekt: 

teken van God 

die zijn handen uitstrekt 

om mensen het beste te geven. 

Een tafel om samen te leven. 

 

Hier staat een tafel 

met bloemen en licht: 

teken van God 

die ons tot niets verplicht 

maar vriendelijk vraagt om te delen. 

Een tafel waar plaats is voor velen. 

 

Hier wacht een tafel 

met brood en met wijn: 

teken van God 

die ons welkom laat zijn 

om met ons iets nieuws te beginnen. 

Een tafel voor buiten en binnen. 

 

 

  



Iedereen is anders 
 

 

Iedereen is anders, gelukkig maar, 

al lijken alle mensen op elkaar. 

Iedereen is anders, gelukkig maar. 

 

Dat de een zich een jood of christen noemt 

en de ander een moslim heet, 

is een teken dat God aan iedereen 

alle tijd en aandacht besteedt. 

 

Iedereen is anders, gelukkig maar… 

 

Dat de een brood en wijn aan tafel deelt 

en de ander het vasten viert, 

is een teken dat God de wereldbol 

met de mooiste kleuren versiert. 

 

Iedereen is anders, gelukkig maar… 

 

Dat de een zonder taal of woorden bidt 

en de ander van leven zingt, 

is een teken dat God ook ons vandaag 

om geloven vraagt maar niet dwingt. 

 

Iedereen is anders, gelukkig maar, 

al lijken alle mensen op elkaar. 

Iedereen is anders, gelukkig maar. 

 

  



Ik wens je vandaag 
 

 

Ik wens je vandaag 

een stukje hemel: 

blijf deze dag 

in je dromen geloven. 

Ik wens je daarbij 

een zee van sterren 

want ik geloof 

dat die nooit zullen doven. 

 

Ik wens je voor morgen 

handenvol zonlicht 

om mee te nemen 

waarheen je ook gaat. 

 

Ik wens je vandaag... 

 

Maar meer dan dit alles 

wens ik je God toe 

die voor je uitgaat 

en achter je staat. 

 

Ik wens je vandaag 

een stukje hemel: 

blijf deze dag 

in je dromen geloven. 

Ik wens je daarbij 

een zee van sterren 

want ik geloof 

dat die nooit zullen doven. 

 

  



Ik wou dat ik de golven was 
 

 

Ik wou dat ik de golven was 

hier aan het strand, 

dan kon ik oversteken 

naar een ander land. 

 

Nu zit ik hier, 

ik lijk wel gevangen 

maar ik blijf naar de vrede verlangen. 

 

Ik wou dat ik de wolken was, 

dan dreef ik mee 

en niemand hield me tegen. 

Wat een gaaf idee! 

 

Nu zit ik hier, 

ik lijk wel gevangen 

maar ik blijf naar de vrede verlangen. 

 

Doe doe doe… 

 

Nu zit ik hier, 

ik lijk wel gevangen 

maar ik blijf naar de vrede verlangen. 

 

Ik wil, ik wil, ik wil gewoon 

gelukkig zijn. 

Ik zie zoveel ellende 

en een boel chagrijn. 

 

Nu zit ik hier, 

ik lijk wel gevangen 

maar ik blijf naar de vrede verlangen. 

 

 

  



In die tijd 
 

 

In die tijd ging een man van stad tot stad. 

Hij vertelde de mooiste verhalen. 

Wie geen zin, geen geluk in ’t leven had, 

bloeide op als een bloem 

en ging weer stralen. 

 

Hij sprak kleine vissers aan 

om met hem op weg te gaan. 

Mensenvissers werden zij genoemd voortaan. 

 

In die tijd… 

 

‘Loop niet om de zieken heen, 

help elkaar weer op de been. 

Waarom zou je zo verhard zijn en versteend?’ 

 

In die tijd… 

 

‘Wat je voor een ander doet, 

komt jou zelf weer tegemoet. 

Spreek geen kwaad en doe niet moeilijk maar doe goed.’ 

 

In die tijd… 

 

Hij zocht arme mensen op, 

haalde beed’laars uit het slop. 

‘Wat een wonder: Hij is vast de Zoon van God!’ 

 

In die tijd ging een man van stad tot stad. 

Hij vertelde de mooiste verhalen. 

Wie geen zin, geen geluk in ’t leven had, 

bloeide op als een bloem 

en ging weer stralen. 

 

  



In mijn dromen begonnen 
 

 

In mijn dromen kan ik vliegen 

over alle wereldsteden. 

Kleine handjes, grote voeten: 

ik zie alles daar beneden. 

 

Als ik zin heb, kom ik zwevend 

van de wolken afgegleden. 

Waar mijn voeten aarde raken, 

groeien zeven bomen vrede. 

 

In de bossen, in woestijnen 

ook op brede asfaltwegen 

zie ik boom na boom verschijnen. 

Niemand houdt de vrede tegen. 

 

Mensen rusten in hun schaduw, 

kind’ren klimmen in hun takken. 

Vogels zingen, kan het mooier? 

Maak mij asjeblieft niet wakker. 

 

* * * 

 

Maar de bomen blijven groeien. 

‘k Zie ze hoger, hoger komen 

en hun takken, lange armen, 

prikken door mijn mooie dromen. 

 

Wakker val ik naar beneden 

met geklapte droomballonnen, 

maar ik weet dat deze vrede 

in mijn dromen is begonnen. 

 

  



Is het geen wonder 
 

 

Is het geen wonder 

dat je bestaat, 

dat je ziet, dat je hoort, 

dat je denkt, dat je praat? 

Is het geen wonder, 

is het geen wonder, 

is het geen wonder? 

 

Is het geen wonder? 

Het lijkt zo normaal: 

lopen en springen, 

dansen en zingen. 

We denken er vaak niet bij na, 

toch ben ik blij dat ik besta. 

 

Is het geen wonder… 

 

Is het geen wonder? 

Het lijkt zo normaal: 

rennen en stilstaan, 

zitten en opstaan. 

We denken er vaak niet bij na, 

toch dank ik God dat ik besta. 

 

Is het geen wonder 

dat je bestaat, 

dat je ziet, dat je hoort, 

dat je denkt, dat je praat? 

Is het geen wonder, 

is het geen wonder, 

is het geen wonder? 

 

 

  



Je bent een kunstenaar 
 

 

Elke dag dat je leeft, 

is een nieuw schilderij 

waaraan ieder kan zien 

of je boos bent of blij. 

Wat er zal gebeuren, 

je vindt de juiste kleuren. 

God zal als Hij het ziet 

vol bewondering zijn. 

Je bent een kunstenaar: 

een schilder in het klein. 

 

Elke stap die je zet, 

past goed in een gedicht 

over angst, over nacht 

en een weg naar het licht. 

Mocht een kuil verschijnen? 

Je zult het kunnen rijmen. 

God was God niet wanneer 

Hij jouw leven niet las. 

Je bent een kunstenaar: 

een dichter eerste klas. 

 

Ieder woord dat je spreekt, 

klinkt als goede muziek 

overal waar je komt 

op een school of fabriek. 

Breng je lied naar buiten 

waar zoveel vogels fluiten. 

God zingt zacht met je mee, 

heeft zijn arm om je heen. 

Je bent een kunstenaar: 

je zingt zoals geen één. 

 

  



Kerk zijn de mensen 
 

 

Kerk zijn de mensen, 

muren zijn de horizon 

en het dak dat zijn de sterren. 

God, als dat eens kon! 

 

Grote gebouwen zijn niet nodig 

en alle huizen zijn te klein, 

deuren zijn ook overbodig: 

iedereen moet welkom zijn! 

 

Kerk zijn de mensen... 

 

’t Is niet de plek waar mensen komen 

uit alle windstreken vandaan. 

Kerk gebeurt waar mensen dromen, 

dromen van een nieuw bestaan. 

 

Kerk zijn de mensen... 

 

De stenen slijten met de jaren 

en zelfs het sterkste huis stort in. 

Liefde blijft haar glans bewaren, 

is de kracht die overwint. 

 

Kerk zijn de mensen, 

muren zijn de horizon 

en het dak dat zijn de sterren. 

God, als dat eens kon! 

 

  



Kinderen spelen 
 

 

Kinderen spelen winkeltje met plastic geld. 

‘Wat mag het zijn?’ 

‘Een pondje kaas, een stukje worst 

en limonade voor de dorst.’ 

‘Dat is dan zo duur asjeblieft.’ 

‘O jee, zoveel geld heb ik niet.’ 

‘Wat jammer nou: 

tot ziens mevrouw!’ 

 

Kinderen spelen vadertje en moedertje. 

‘Wat ben je laat!’ 

‘Ik moest nog dit, ik moest nog dat.’ 

‘Het zal wel: jij hebt altijd wat 

en elke keer een nieuwe smoes.’ 

‘Nee, jij dan met die stomme bloes.’ 

‘Dat is gemeen: 

‘k doe niet meer mee.’ 

 

Kinderen spelen oorlogje rondom hun huis. 

‘Wie doet er mee?’ 

‘Omhoog die handen of ik schiet.’ 

‘Probeer het maar, je krijgt me niet.’ 

‘Ja, die was raak.’ ‘Nee, die was mis.’ 

‘Jij kunt niet tegen je verlies.’ 

‘Hoor wie dat zegt.’ 

‘Ach, ga toch weg.’ 

 

Kinderen spelen, grote mensen doen het echt. 

En als ze spelen, spelen ze verstoppertje. 

 

 

  



Laat de kinderen bij mij komen 
(Matteüs 19,13-15; Marcus 9, 33-37) 

 

 

‘Laat de kinderen bij mij komen. 

Zie hoe zij van een hemel dromen, 

hoe de aarde kan zijn. 

Groot zijn ze, al zijn ze klein.’ 

 

Ouders brachten in die tijd 

hun kinderen bij Hem. 

Hij zegende ze één voor één 

en sprak met zachte stem: 

 

‘Laat de kinderen bij mij komen…’ 

 

Toen werden zijn vrienden boos. 

Ze zeiden: ‘Ga opzij. 

Hij heeft wel iets belangrijkers 

te doen.’ Maar Jezus zei: 

 

‘Laat de kinderen bij mij komen…’ 

 

‘Wie zichzelf belangrijk vindt 

moet worden als een kind 

omdat het mooie Rijk van God 

bij kinderen begint.’ 

 

‘Laat de kinderen bij mij komen. 

Zie hoe zij van een hemel dromen, 

hoe de aarde kan zijn. 

Groot zijn ze, al zijn ze klein.’ 

 

  



Laat je rustig leiden 
 

 

Laat je rustig leiden 

door vier jaargetijden. 

Haast je niet: je hebt de tijd, 

je hebt het hele jaar de tijd. 

 

De lente hangt een knop, een blad 

aan struiken en aan bomen. 

De lente roept het gras 

uit de grond omhoog te komen. 

 

Laat je rustig leiden… 

 

De zomer doet het rustig aan, 

heeft tijd en licht te over 

terwijl de warme zon 

uit de bloemen vruchten tovert. 

 

Laat je rustig leiden… 

 

De herfst gaat meestal flink tekeer, 

de bladeren verkleuren 

en dwarrelen omlaag. 

Leuk of niet: het moet gebeuren. 

 

Laat je rustig leiden… 

 

De winter legt de wereld stil, 

het water wordt bevroren. 

Verborgen in de grond 

wordt een nieuw begin geboren. 

 

Laat je rustig leiden… 

 

Leef naar het ritme van het jaar 

en laat je rustig leiden 

bij alles wat je doet 

door vier mooie jaargetijden. 

 

Laat je rustig leiden… 

door vier jaargetijden. 

Haast je niet: je hebt de tijd, 

je hebt het hele jaar de tijd.  



Langzaam leven 
 

 

Langzaam leven, zeker niet te snel. 

Komt het niet vandaag, komt het morgen wel. 

Langzaam leven, zeker niet te vlug. 

Nu is nu, en nu komt nooit meer terug. 

 

Even dit en even dat. 

Even, echt niet langer. 

Hier en daar, en altijd wat. 

Vind je dat niet jammer? 

 

Langzaam leven… 

 

Geen gehaast meer, geen geren. 

Zet een ‘L’ voor ‘EVEN’. 

Zet een ‘L’ voor ‘EVEN’ en 

ontdek het woordje ‘LEVEN’. 

 

Langzaam leven… 

 

Mensen zeggen ‘Tijd is geld’. 

Dat gezegde ken ik. 

‘k Heb vandaag mijn tijd geteld: 

miljonair, dat ben ik! 

 

Langzaam leven, zeker niet te snel. 

Komt het niet vandaag, komt het morgen wel. 

Langzaam leven, zeker niet te vlug. 

Nu is nu, en nu komt nooit meer terug. 

 

 

  



Leven is zo moeilijk niet 
 

 

Als de zon schijnt 

is het slechte weer voorbij 

en als het regent 

neemt de zon een dagje vrij. 

 

Het leven is zo moeilijk niet 

zoals je ziet. 

Het leven is zoals je ziet: 

zo moeilijk niet. 

 

Als jij kwaad wordt 

worden andere mensen kwaad 

die weer gaan lachen 

wanneer jij ze lachen laat.  Het leven is zo... 

 

Wat was eerder, 

eerst de kip of toch het ei? 

Wie weet, gelukkig 

zijn ze nu er allebei.   Het leven is zo... 

 

Wat gebeurt er 

als ik brood met anderen deel? 

Ik krijg iets minder, 

samen hebben we evenveel.  Het leven is zo... 

 

Mensen maken 

het zo moeilijk voor elkaar. 

Eén kleine glimlach 

maakt het leven minder zwaar.  Het leven is zo... 

 

 

 

  



Leven kan iedereen 
 

 

Sommige mensen zijn goed in taal. 

Anderen kunnen alles met hout en staal. 

Rekenen is een vak apart 

maar alle mensen kunnen luisteren naar hun hart. 

 

Leven kan iedereen. 

Leven niemand alleen. 

Leven, dat is jouw talent. 

Weet je wel hoe bijzonder je bent? 

 

Slakken zijn langzaam, hebben tijd genoeg. 

Hazen die rennen, zijn altijd veel te vroeg. 

Vissen zwemmen, zijn nooit eens moe 

en alle vogels vliegen naar de wolken toe. 

 

Leven kan iedereen… 

 

Jarenlang moet je naar school toe gaan, 

leren, studeren, want je wilt toch een baan. 

Denk maar niet: ‘Ik kan nooit iets goed’. 

Er is iets wat je beter zonder studie doet. 

 

Leven kan iedereen… 

 

  



Met water gedoopt 
 

 

Met water word1 je nu gedoopt, 

met water in Gods Naam. 

Waarom? Iedereen hoopt 

dat het je goed zal gaan. 

 

Het leven is als zwemmen 

in een grote zee. 

’t Is koud, ’t is even wennen 

maar daarna valt het wel mee. 

 

Met water word je nu gedoopt… 

 

Soms ga je kopje onder, 

gaat de zee tekeer 

maar wonder boven wonder 

kom je boven, drijf je weer. 

 

Met water word je nu gedoopt, 

met water in Gods Naam. 

Waarom? Iedereen hoopt 

dat het je goed zal gaan. 

 

  

 
1 In plaats van ‘word’ kan natuurlijk ook ‘ben’ je gezongen worden: afhankelijk van het moment 

waarop dit lied wordt gezongen of deze tekst wordt gelezen. 



Morgen zien we verder 
(Matteüs 6,24-34) 

 

Een beetje meer op vogels lijken 

die niet zaaien en niet maaien, 

die geen grote huizen bouwen 

met de deuren in het slot. 

Beter naar de vogels kijken 

die zo van het leven houden 

dat ze vliegen. Als God… 

 

vogels voedt en bloemen kleedt, 

waarom zorgen wat je eet? 

Stel niet uit tot morgen 

wat vandaag gebeuren moet. 

Leef het leven samen, 

morgen zien we verder. Goed? 

 

Een beetje meer op bloemen lijken. 

Hoe ze groeien, hoe ze bloeien, 

hoe ze even alles geven, 

dan verwelkt zijn en verdord. 

Beter naar de bloemen kijken. 

Of en hoe ze morgen leven, 

is hun zorg niet. Als God… 

 

vogels voedt en bloemen kleedt… 

 

Natuurlijk, mensen moeten eten, 

moet leren, zich verweren 

tegen regen, tegen onweer. 

Werken, zorgen is hun lot. 

Bijna zouden wij vergeten: 

na de regen komt de zon weer, 

dat is zeker. Als God… 

 

vogels voedt en bloemen kleedt… 

 

  



Niet zonder jou erbij 
 

Wij leven op aarde 

en dromen de hemel: 

een land in de verte 

een mooi schilderij 

waar mensen en dieren 

de rijkdom verdelen 

maar niet zonder jou erbij. 

 

Wij leven op aarde 

en dromen de hemel: 

de machtigste mensen 

voor kind’ren opzij. 

Daar is volop ruimte 

en tijd om te spelen 

maar niet zonder jou erbij. 

 

Wij leven op aarde 

en dromen de hemel: 

met ergens in ’t midden 

een plekje voor mij. 

Ook ik ben daar welkom 

en kan vrij bewegen 

maar niet zonder jou erbij. 

 

Wij leven op aarde 

en dromen de hemel: 

een land in de verte, 

een mooi schilderij. 

Wij maken het samen 

en God zal ons helpen 

maar niet zonder jou erbij. 

 

  



Op dit moment 
 

 

Op dit moment, 

’t is niet te geloven, 

zwemt een grote walvis 

in een diepe oceaan, 

vallen wilde beesten 

andere wilde beesten aan. 

 

Op dit moment gebeurt zoveel 

dat ik niet vergeten wil. 

God, het maakt mij even, 

het maakt mij even stil. 

 

Op dit moment, 

’t is niet te geloven, 

stralen zoveel sterren 

in een levensgroot heelal 

dat je geen verschil ziet 

als er één op aarde valt. 

 

Op dit moment gebeurt zoveel… 

 

Op dit moment, 

’t is niet te geloven, 

zoeken arme kinderen 

op een vuilnisbelt naar brood, 

ligt een man te slapen 

lekker warm maar in een goot. 

 

Op dit moment gebeurt zoveel… 

 

Op dit moment, 

’t is niet te geloven, 

lacht een blije moeder 

om haar pasgeboren kind, 

huilen lieve mensen 

bij een overleden vriend. 

 

Op dit moment gebeurt zoveel… 

 

 

 

  



Op een dag als deze 
 

 

Op een dag als deze droom ik, 

droom ik dat ik wandel 

over wegen die met bloemen 

zijn bedekt: 

op een dag als deze 

droom ik niet zo gek. 

 

Op een dag als deze zing ik, 

zing ik alle liedjes 

die de wind ook aan de vogels 

heeft geleerd: 

op een dag als deze 

zing ik nog een keer. 

 

Op een dag als deze hoop ik, 

hoop ik dat ik mensen 

die mij lieve dingen zeggen 

tegenkom: 

op een dag als deze 

hoop ik niet te dom. 

 

Op een dag als deze bid ik, 

bid ik God om licht op 

alle plaatsen waar de zon niet 

eerder scheen: 

op een dag als deze 

bid ik niet alleen. 

 

 

  



Pesten om de beste 
 

 

Heb je al gehoord van de nieuwste rage? 

Het zorgt voor veel ellende en een hoop ravage. 

Het lijkt wel heel normaal en iedereen doet mee 

maar als ik eraan denk, dan moet ik snel naar de w.c. 

Het heet pesten, 

pesten om de beste – wie doet mee? 

 

Lijkt het op een grap of heeft het weg van keten? 

Het is niet om te lachen, dat kun je wel vergeten! 

Ze schelden je maar uit of slaan je blauw en bont 

omdat er iemand is die jou wat merrekwaardig vond. 

Al dat pesten, 

pesten om de beste is niet gezond! 

 

Mensen groot en klein, 

ze zijn het liefst de beste. 

Als ze dat niet zijn, 

dan gaan ze elkaar pesten. 

Iedereen is raar, 

wat dikker of wat dunner. 

Zó leven met elkaar 

dat moet toch kunnen? 

 

Heb j’een gek gezicht of een rare pukkel 

dan ben je snel een watje of een saaie sukkel. 

Ze zetten je voor schut en als je ze verklikt, 

dan is het pas goed raak dat is waar iedereen op kikt. 

Dit heet pesten, 

pesten om de beste – wat een schik! 

 

Nu is het genoeg! We moeten ermee kappen 

want lachen om elkaar, dat zijn geen leuke grappen. 

Getreiter en gesar, geroddel en geklets 

dat is verleden tijd want pesten dat is ouderwets! 

Al dat pesten 

pesten om de beste – is gezwets. 

 

Mensen groot en klein… 

 

 

  



Rijk ben je 
 

 

Rijk ben je, zilver en goud, 

als je van vrienden en vijanden houdt. 

Groot ben je, al ben je klein, 

als je wat licht in de wereld kunt zijn. 

 

Rijk ben je, kleurrijke bloem, 

als je met niets veel voor mensen kunt doen. 

Meer dan het geld dat je spaart 

blijven momenten van vriendschap bewaard. 

 

Rijk ben je, zilver en goud… 

 

Groot ben je, zonnebloem, steek 

je bladeren omhoog tot het wolkendek breekt. 

Hoger dan wat je ook bouwt 

reiken momenten van vriendschap en trouw. 

 

Rijk ben je, zilver en goud, 

als je van vrienden en vijanden houdt. 

Groot ben je, al ben je klein, 

als je wat licht in de wereld kunt zijn. 

 

  



Soms heb ik spijt 
 

 

Soms heb ik spijt, een beetje spijt 

van dingen die ik zeg of die ik doe. 

Geef me de kans, geef me de tijd 

en ik maak het goed. 

 

Soms zeg ik dingen 

die ik niet zo bedoel 

en ik besef pas later 

hoe jij je voelt. 

 

Soms heb ik spijt, een beetje spijt… 

 

Soms doe ik dingen, 

ik weet niet goed waarom, 

en even later denk ik: 

wat was dat stom! 

 

Soms heb ik spijt, een beetje spijt… 

 

Ik kan wel zeggen 

dat ik het nooit meer doe. 

Ik wil het graag beloven, 

dat geef ik toe. 

 

Soms heb ik spijt, een beetje spijt 

van dingen die ik zeg of die ik doe. 

Geef me de kans, geef me de tijd 

en ik maak het goed, 

ik maak het goed. 

 

 

  



Tel je talenten 
(Matteüs 25,14-30) 

 

 

Iedereen heeft vijf (of meer) 

talenten meegekregen. 

Dat zijn de dingen waar je goed in bent. 

Je blinkt uit, niemand kan het beter, 

je krijgt waardering en een compliment. 

 

Iedereen heeft twee (of meer) 

talenten meegekregen 

Dat zijn de dingen die je dagelijks moet. 

Niemand ziet, heeft het in de gaten 

wat jij gewoon en onopvallend doet. 

 

Iedereen heeft één (niet meer) 

talent erbij gekregen: 

iets dat je liever kwijt zou zijn dan rijk. 

Je bent bang, niemand mag het weten, 

je staat niet graag voor anderen te kijk. 

 

Iedereen is goed (ook ik?). 

Ook jij: tel je talenten. 

Waarom verstoppen? Dat zou zonde zijn. 

Laat maar zien wat je hebt gekregen, 

je hoeft niet anders dan je bent te zijn. 

 

  



Toon van vrede 
 

 

Een toon van vrede 

maakt een lied van ieder woord: 

zeg het voort, zeg het voort. 

Een toon van vrede 

maakt een lied van ieder woord: 

zing het voort, zing het voort. 

 

Als jij niets zegt, 

blijft de wereld stil, 

blijft het nieuws berichten: 

zing wanneer je vrede wil. 

Zing wanneer je vrede wil. 

 

Een toon van vrede… 

 

De kleinste wens 

wordt de grootste groet, 

wordt een lied in alle talen: 

‘Mens, het ga je meer dan goed.’ 

‘Mens, het ga je meer dan goed.’ 

 

Een toon van vrede… 

 

Een korte zin 

wordt een lang verhaal 

met een mooi, gelukkig einde: 

vrede voor ons allemaal. 

Vrede voor ons allemaal. 

 

Een toon van vrede 

maakt een lied van ieder woord: 

zeg het voort, zeg het voort. 

Een toon van vrede 

maakt een lied van ieder woord: 

zing het voort, zing het voort. 

 

  



Vertrouwen 

 

 

Een leraar helpt kinderen 

met rekenen en schrijven. 

Maar kan die ook vertellen 

waar onze dode mensen blijven? 

 

Vertrouwen, het is een bloem 

die opgroeit in een stil seizoen. 

 

Een dokter geneest wie ziek is, 

geeft je medicijnen. 

Maar kan hij ook het zonlicht 

door dikke wolken laten schijnen? 

 

Vertrouwen, het is een bloem 

die opgroeit in een stil seizoen. 

 

Een professor wil wat hij ziet 

verklaren en begrijpen, 

maar kan in al zijn wijsheid 

niet meer met kinderogen kijken. 

 

Vertrouwen, het is een bloem 

die opgroeit in een stil seizoen. 

 

Een rechter die kan de waarheid 

van de leugen scheiden, 

maar blijft het antwoord schuldig 

waarom ook lieve mensen lijden. 

 

Vertrouwen, het is een bloem 

die opgroeit in een stil seizoen. 

 

 

  



Vijf broden en twee vissen 
(Marcus 6,30-44) 

 

 

Vijf broden en twee vissen 

en meer dan vijfduizend mensen. 

 

Het is al laat, geen winkel in de buurt. 

Waarom de mensen niet naar huis gestuurd? 

Ook als je niet van rekensommen houdt, 

dan kun je zeker zijn: dit gaat goed fout. 

 

Vijf broden en twee vissen 

en meer dan vijfduizend mensen. 

 

‘Stuur niemand weg, er zal voldoende zijn.’ 

Hij bidt maar wat hij bidt, dat blijft geheim. 

Dan wordt het brood gebroken en gedeeld, 

er is genoeg, we hebben zelfs teveel. 

 

Vijf broden en twee vissen 

en meer dan vijfduizend mensen. 

 

We staan verbaasd, begrijpen er niets van. 

In hemelsnaam wat is hier aan de hand? 

Er was te weinig, nu is er te veel. 

Het brood wordt meer wanneer het wordt gedeeld. 

 

Vijf broden en twee vissen 

en meer dan vijfduizend mensen. 

 

  



Vlinder met me mee 
 

 

Vlinder met me mee. 

Daar wacht een sterrenzee. 

Een speeltuin van licht 

komt langzaam in zicht. 

Vlinder met me mee. 

 

Mensen jagen, zijn op zoek naar succes, 

gaan een leven lang gebukt onder stress. 

Kom en vlinder met me mee nu, ‘say yes’. 

Drie zonnestalen 

komen je halen. 

 

Vlinder met me mee... 

 

Mensen jagen, zeven dagen per week, 

raken in de haast geregeld van streek. 

Laat de boel de boel, ‘Come on, have a break’. 

Drie zonnestralen 

komen je halen. 

 

Vlinder met me mee... 

 

Mensen jagen, vinden nergens nog rust, 

zijn aan ’t einde van de week uitgeblust, 

willen meer, want meer is mode, een ‘must’. 

Drie zonnestralen 

komen je halen. 

 

Vlinder met me mee. 

Daar wacht een sterrenzee. 

Een speeltuin van licht 

komt langzaam in zicht. 

Vlinder met me mee. 

 

 

 

  



Voor mij gedaan 
(Matteüs 25,31-40) 

 

 

Wat je voor een ander doet, 

doe je in mijn Naam. 

Wat je voor een ander doet, 

heb je voor Mij gedaan. 

 

Toen ik dorst en honger had 

en niemand mij zag staan, 

gaf je mij te eten, 

gaf je mij te drinken. 

Dat heb jij voor mij gedaan. 

 

Wat je voor een ander doet… 

 

Toen ik geen bekenden zag 

en mij niet graag liet zien, 

kwam jij om mij heen staan, 

liet mij niet alleen staan. 

Jij was echt een goede vriend. 

 

Wat je voor een ander doet… 

 

Toen ik opgesloten zat 

en niet naar buiten kon, 

kwam jij mij bezoeken, 

kwam jij naar mij toe en 

dankzij jou zag ik weer zon. 

 

Wat je voor een ander doet, 

doe je in mijn Naam. 

Wat je voor een ander doet 

heb je voor Mij gedaan. 

 

  



Wat loop je in je 1-tje 
 

 

Wat loop je in je 1-tje 

door de regen, door de zon? 

Wat zit je in je 1-tje 

in je tuin, op je balkon? 

Wt denk je in je 1-tje… 

 

Denk jij ook aan de toekomst, 

niemand weet zij ons brengt. 

Denk jij ook aan de toekomst, 

best wel spannend maar niet eng. 

Droom jij ook van de toekomst? 

 

Kom mee, we kunnen samen 

wat een mens alleen niet kan. 

We kunnen samen 

wat moet gebeuren, ’t komt ervan. 

We leven samen, in een mix, 

het is zo al merk je niks. 

Als kinderen van één gezin 

stappen wij de toekomst in. 

 

Want ik, ik heb je nodig 

daarvoor schaam ik mij echt niet. 

Ja ik, ik heb je nodig 

als een broer of zus of vriend. 

En jij? Heb jij mij nodig… 

 

Kom mee, we kunnen samen… 

 

Je leeft niet in je 1-tje 

ook al denk je soms van wel. 

Je leeft niet in je 1-tje, 

heb je mij al meegeteld? 

Wat loop je in je 1-tje… 

 

Kom mee, we kunnen samen… 

 

  



We hebben iets te vieren 
 

 

Het maakt niets uit al draag je 

een versleten spijkerbroek, 

heb je gaten in je schoenen 

zijn je veters nu al weken zoek. 

 

Het maakt niets uit al loop je 

in een jurk of in een rok 

aan de ene voet een gele 

aan de andere een paarse sok. 

 

 Kom binnen nu meteen 

 er is plaats voor iedereen. 

 Kom binnen want we hebben iets te vieren. 

 Kom binnen, blijf niet staan 

 't is hier fijn en aangenaam. 

 We gaan dit huis een uurtje lang versieren. 

 

Het maakt niets uit al ga je 

in een sjieke jas gekleed, 

ben je slank, heb je een lijntje 

of al zijn je schouders sterk en breed. 

 

Het gaat niet om de mode 

om je haar of je figuur 

en het geeft niet of je kleren 

nu goedkoop zijn of ontzetten duur. 

 

 Kom binnen nu meteen... 

 

 

  



Welkom in een wereld (Doop) 
 

 

Welkom in een wereld 

van warmte en kou. 

Hier mag je leven, 

hier is een plaats voor jou. 

Alles is vanaf vandaag 

een beetje van jou: 

de donkere wolken, 

het zachte hemelsblauw. 

 

Welkom in een wereld 

van dag en van nacht. 

Hier mag je leven, 

hier wordt op jou gewacht. 

God die alles leven geeft 

heeft jou ook bedacht, 

en liefde van mensen 

heeft jou naar hier gebracht. 

 

Welkom in een wereld 

van lach en een traan. 

Hier mag je leven, 

hier noemen wij je naam. 

Wat je doet en welke weg 

je kiest om te gaan: 

wees aardig voor mensen 

en blij met je bestaan. 

 

 

  



Ze gingen erin geloven 
 

 

Ze waren door hun dromen heen 

en bleven angstig binnen. 

Ze wisten niet wat te beginnen 

toen plotseling een vuur verscheen. 

 

En ze gingen erin geloven, 

ze voelden weer: ‘Het komt goed’. 

Dat is wat de Geest met mensen doet. 

 

Hun grote voorbeeld was niet meer: 

de man die inspireerde, 

die over God en leven leerde. 

Toen onverwacht was hij daar weer. 

 

En ze gingen erin geloven… 

 

Al waren alle deuren dicht, 

gesloten alle ramen. 

Ze zaten in het donker samen, 

toen werd het in hun wereld licht. 

 

En ze gingen erin geloven… 

 

Het vuur dat indertijd verscheen, 

mag ook vandaag neerdalen. 

 

  



Zomer zomer 
 

 

Zomer, zomer 

is een beetje meer 

dan lekker weer. 

Zomer, zomer 

is een mooi seizoen 

om na te doen. 

 

’s Avonds blijft het langer dicht, 

op school gaan dan de boeken dicht. 

Wat wij moeten leren, leren wij 

in de buitenlucht – we zijn vrij! 

 

Zomer, zomer… 

 

Mensen doen het rustig aan 

het is te warm om snel te gaan, 

hebben als het licht voldoende tijd. 

Kijk, ze stralen zelfs – ze zijn vrij! 

 

Zomer, zomer… 

 

Eenmaal door het licht geraakt 

word je zelf tot licht gemaakt: 

alles wat de zon wil zijn voor mij 

wil ik zijn voor jou – je bent vrij! 

 

Zomer, zomer 

is een beetje meer 

dan lekker weer. 

Zomer, zomer 

is een mooi seizoen 

om na te doen. 

 

 

 


