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Het geloof bidden 
 

 

 
 

 

Een geloofsbelijdenis is geen verplicht onderdeel van een viering. 

We zouden mogen zeggen dat de viering zelf 

al een soort van geloofsbelijdenis is. 

In de officiële geloofsbelijdenissen 

worden de artikelen van het geloof 

achter elkaar genoemd en uitgesproken. 

Het gebeurt in woorden die zelfs voor volwassenen 

vaak moeilijk te begrijpen zijn, laat staan voor kinderen. 

 

Het geloof uitspreken in kleine dingen, 

het geloof uitspreken in elkaar: 

is dit niet ook mooi en waardevol? 

Uitspreken dat je het aandurft in dit leven, 

met elkaar, met God: dat noem ik ‘het geloof bidden’. 

 

Marcel Zagers 
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In de Geest van God 
 

A. Ik geloof dat God 

alles heeft laten ontstaan: 

 

V. de sterren, de zon en de maan, 

de aarde, het land en het water, 

de planten en bomen, 

de vogels en vissen, 

de dieren op het land 

en ook de mensen. 

 

A. Ik geloof dat zonder God 

er geen licht en geen leven zou zijn. 

V. Ik geloof dat er zonder God 

geen liefde en geen leven is. 

 

A. Ik geloof dat wij op aarde zijn 

om er iets moois van te maken, 

V. om de aarde die van zichzelf al zo mooi is 

nog iets mooier te maken. 

 

A. Ik geloof dat wij dat kunnen 

door het voorbeeld van Jezus te volgen: 

 

V. niet oordelen over mensen, 

niemand buitensluiten, 

elkaar nieuwe kansen geven. 

Elkaar steunen als we verdrietig zijn 

en gelukkig worden als je ziet 

dat iemand anders gelukkig is. 

 

A. Als wij zo leven, 

leven wij in de Geest van God. 

Dat geloof ik. Amen. 

 

  



4 

 

www.meerstemmig.com 

 

 

 

Geloven in mensen 
 

volwassenen: 

Ik geloof in kinderen: 

zij laten ons zien 

hoe eenvoudig het kan zijn 

om van elkaar te houden. 

 

kinderen: 

Ik geloof in mensen om mij heen 

die een wereld kunnen maken 

waarin het goed leven is. 

 

volwassenen: 

Ik geloof in kinderen: 

zij kunnen nog lachen als ze vrolijk zijn, 

en huilen als ze verdrietig zijn. 

 

kinderen: 

Ik geloof in mensen om mij heen 

die mij kunnen vertellen wat ik niet weet, 

die mij kunnen leren wat ik nog niet kan. 

 

allen: 

Ik geloof in ons samen-zijn, 

want gedeelde vreugde is dubbele vreugde 

en gedeelde smart is halve smart. 

 

Ik geloof in het goede  

dat sterker is dan het kwaad. 

Ik geloof dat liefde langer zal duren 

dan ruzie en oorlog. 

 

Ik geloof in God 

 

en ik geloof niet 

dat wij voor niets leven. 

Amen. 

 

  



5 

 

www.meerstemmig.com 

 

 

 

Die van alle mensen houdt 
 

V. Ik geloof in de Vader 

die van alle mensen houdt. 

A.  Hij heeft ons het leven gegeven 

om er iets moois van te maken 

V. en is verdrietig als het ons niet lukt. 

A. Ik geloof in de Vader 

die van alle mensen houdt 

zoals van zijn Zoon. 

 

V. Ik geloof in de Zoon, Jezus Christus, 

die op aarde verschenen is. 

A. Hij heeft laten zien wat liefde is: 

elkaar accepteren, maar meer nog waarderen 

V. want niemand mag buitengesloten worden. 

A. Ik geloof in de Zoon 

die op aarde verschenen is 

zoals de Geest. 

 

V. Ik geloof in de Geest 

die over de mensen gekomen is. 

A. Hij geeft ons de energie en inspiratie 

om tot nieuwe en goede ideeën te komen. 

V. Hij geeft ons de wijsheid van ons geweten. 

A. Ik geloof in de Geest 

die over de mensen gekomen is. 

 

V. Ik geloof in de Vader 

A. die van alle mensen houdt. 

V. Ik geloof in de Zoon 

A. die in mensen van liefde verschijnt. 

V. Ik geloof in de Geest 

A. die over de mensen komt 

V. hier en nu, in deze kerk. 

A. Amen. 
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Een vonk van God 
 

A. In alle mensen, groot en klein 

gloeit een vonk van God. 

V. Een vonk die gaat branden 

als wij in verhalen lezen 

hoe mensen lang geleden al 

God aan hun zijde vonden. 

 

A. In alle mensen, jong en oud 

gloeit een vonk van God. 

V. Een vonk die gaat branden 

als wij over Jezus horen: 

hoe hij leerde goed te leven, 

hoe hij zonder oordelen naar mensen keek. 

 

A. In alle mensen, hier en daar 

gloeit een vonk van God. 

V. Een vonk die gaat branden 

als wij zingen en bidden 

over de zorgen voor mensen 

en voor een betere wereld. 

 

A. In alle mensen, ook in jou 

gloeit een vonk van God. 

V. Een vonk die gaat branden 

als wij samen brood delen 

aan de tafel waarvoor alle mensen 

door God zelf uitgenodigd zijn. 

 

A. In alle mensen, ook in mij 

gloeit een vonk van God. 

V. Een vonk die gaat branden 

als wij zeggen te geloven 

in God die Vader is, 

Zoon en heilige Geest. 

A. Amen. 

 

 

 


