Geloven

Een liturgiewetenschapper vertelde me:
eigenlijk hoeft de geloofsbelijdenis
niet per se uitgesproken te worden in een viering,
omdat de hele viering de geloofsbelijdenis omvat.
Daarom kunnen en mogen er andere teksten worden opgenomen
die spreken van ‘geloven in...’ of ‘geloven dat...".
Deze teksten mogen geen geloofsbelijdenissen heten
omdat er eigenlijk maar één geloofsbelijdenis is:
de bekende twaalf artikelen van het geloof
(die we weliswaar in twee vormen kennen).

De geloofsteksten hieronder zijn ook niet bedoeld
als nieuwe geloofsbelijdenissen.
Ze belichten bepaalde accenten
uit het brede christelijke geloofsgoed,
waardoor ze in bepaalde vieringen of andere bijeenkomsten
goed tot hun recht kunnen komen.

Marcel Zagers
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Ik hoef niet te geloven

V.

A.

Ik hoef niet te geloven

in mooie woorden of grote gebaren
zolang ik maar geloof

in de taal van het hart.

Ik hoef niet te geloven

in strenge regels of zware plichten
zolang ik maar geloof

in de waarde van het leven.

Ik hoef niet te geloven

in een belangrijke positie

of een plaats vooraan voor mijzelf
zolang ik maar geloof

in de gelijkwaardigheid van mensen.

Ik hoef niet te geloven

in wat anderen zeggen

en mij te geloven voorhouden
zolang ik maar geloof

in mensen zoals jij. Amen.

Om een groeiend geloof

Als baby wordt een mens geboren, als kind stapt een mens de wereld in. Hoeveel
kinderen ook op elkaar lijken, geen kind is hetzelfde. Het kan niet zo zijn dat alle
vingertjes en handjes, alle teentjes en voetjes hetzelfde zijn. Het mag niet zo zijn.

(bij voorkeur gelezen door verschillende leeftijdsgroepen)

A. Dat in ons geloof
het geloof van kinderen is:
dat wij ons weer kunnen verwonderen
over de kleine en grote dingen van het leven.
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Een mens leert en ontwikkelt zich. Jongeren zoeken aansluiting bij vrienden, zetten
zich tegen anderen af. Zo zijn ze op zoek naar hun eigen identiteit. Zo worden ze
gaandeweg zichzelf: hetzelfde maar toch anders.
A. Dat in ons geloof

het geloof van jongeren is:

voor onze mening opkomen

en protesteren tegen oneerlijkheid en onrechtvaardigheid.

Mensen maken keuzes en kijken vooruit. We zoeken een studie of een baan die bij
ons past: om onszelf te ontplooien en om een plekje in de grote wereld te vinden. Een
plekje alleen voor jou bedoeld en bestemd.
A. Dat in ons geloof

het geloof van jong-volwassenen is:

dat we geloven

in de onbeperkte mogelijkheden van de toekomst.

Het leven kent zijn speelse en vrije momenten, maar het leven kent ook
verplichtingen.
A. Dat in ons geloof

het geloof van volwassenen is:

dat we zorg dragen en niet viluchten

voor verantwoordelijkheid.

Mensen leven en zorgen voor zichzelf, maar niemand leeft volledig voor zichzelf
alleen. Er zijn anderen die op ons rekenen. Wij hebben anderen nodig, anderen
hebben jou nodig.
A. Dat in ons geloof

het geloof van ouders is:

liever geven dan nemen

en gewoontes in het leven waarderen.

Het leven kent zijn momenten van rust en tevredenheid, maar ook van teleurstelling
en verdriet. Niemand voelt wat jij voelt.
A. Dat in ons geloof

het geloof van ouderen is:

de grenzen van het leven accepteren,

vertrouwen in medemensen

en vertrouwen in een God

die ons vangt voordat wij vallen.
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Ik geloof in vrijheid

V. Ik geloof dat veel mensen
niet vrij zijn of zich niet vrij voelen.
Ze mogen niet zijn wie ze zijn,
ze worden voortdurend achtervolgd
en in de gaten gehouden.

A. Ik geloof dat veel mensen
niet vrij zijn of zich niet vrij voelen.
Ze moeten zich voortdurend aanpassen
aan de meningen en verwachtingen
die anderen over hen hebben.

V. Ik geloof in vrijheid:
Gods gave aan de mens.

A. Ik geloof in vrijheid
voor iedereen op aarde.

V. Ik geloof dat wij
pas echt vrij kunnen zijn
als wij voor elkaar ruimte maken
en elkaar de ruimte geven.

A. Ik geloof dat wij
vrijheid kunnen zijn
als wij voor elkaar ruimte maken
en elkaar de ruimte geven. Amen.
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Gij roept vragen op

V. God, Gij roept vragen op:
als Gij alles ziet en hoort,
waarom sta Je het dan toe
dat mensen elkaar naar het leven staan?
A. Waarom worden onschuldige mensen
slachtoffer van oorlog en geweld?
Waarom is het onder mensen
soms zo oneerlijk verdeeld,
heeft de één alle geluk van de wereld
en krijgt de ander
tegenslag op tegenslag te verwerken?

V. Gij roept vragen op:
wat moeten we wel
en wat moeten we niet geloven?
A. Is het inderdaad zo
dat sommige mensen meer weten?
Of kan iedereen, jong en oud,
U op een eigen manier kennen?

V. God, U roept vragen op
maar ik geloof in mensen:
wat zij denken en vertellen
wil ik serieus nemen.

A. Ik geloof in mensen,
ik geloof dat hun vreugde
en hun verdriet echt zijn.

V. Ik geloof dat wij voor elkaar
vraag en antwoord kunnen zijn, mogen zijn.
A. God, U bent ons vaak tot vraag
maar U wilt ons ook tot antwoord zijn
als wij samen bidden.
Amen.
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Ik kan het niet geloven

Ze zeggen dat het goed gaat

dat we op de goede weg zitten.

A. Ik kan het niet geloven -
er is nog zoveel ellende.

Ze zeggen dat je aan jezelf moet denken
voor jezelf met opkomen.
A. Ik kan het niet geloven -

je leeft toch niet alleen?

Ze zeggen dat alleen de mensen
zijn geschapen naar Gods beeld.
A. Ik kan het niet geloven -
en al die dieren en bloemen dan?

Sommige vragen zijn te moeilijk — dat denk ik.
Sommige antwoorden zijn te makkelijk — dat weet ik.
A. Daarom, God,

wil ik bidden voor mensen

die durven te zeggen:

‘Ik kan het niet geloven...’
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Niet te geloven

V.

A.

Als ik wil lachen, dan lach ik.

Heb ik zin om te huilen, dan huil ik.
Ik loop, ik dans, ik praat, ik zing
en het is voor mij

de gewoonste zaak van de wereld

terwijl op dit moment

zoveel mensen ergens op zoek zijn

naar voedsel of onderdak —

op de vlucht zijn

niet wetend waarheen -

bezorgd zijn voor de dag van morgen.
Niet te geloven!

Alsof dit alles niet gebeurt,

gaan zoveel mensen op dit moment hun eigen gang,
stillen zij hun eigen honger

niet die van een ander —

doen zij wat zij zelf willen

niet wat een ander vraagt.

Niet te geloven!

Ik leef — niet alleen,
ik besta — niet alleen.

Hoe klein en onbeduidend ik me ook voel,
ik kan het niet laten

dat ene woord te zeggen, te noemen,

dat voorzichtige woord

dat zoveel mensen voor mij

in de mond hebben genomen

en zoveel mensen na mij nog zullen doen:

God, ergens vermoed ik

dat het zin heeft om te leven,

dat mijn vertrouwen niet wordt beschaamd,
dat mijn hopen niet tevergeefs is,

dat de woorden die ik schreeuw of stamel
goed terecht zullen komen.

Niet te geloven!
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