
Enya: ‘Pilgrim’ 

 

De Ierse zangeres/pianiste/componiste Enya werd in 1980 lid van de groep Clannad. De 

muziek van deze band is Iers georiënteerd, sferisch en dromerig te noemen. Sinds 1984 

is zij zelf muziek gaan opnemen. Haar muziek wordt ook wel ingedeeld als New Age, ze 

heeft zelfs een grammy hiervoor ontvangen, maar zelf typeert ze haar muziek gewoon 

als ‘Enya’. Haar grootste hit is Orinoco Flow. 

‘Pilgrim’ is verschenen op het album ‘A day without rain’. Ze zegt over dit lied het 

volgende. Als je ouder wordt, veranderen veel dingen. Terugkijkend op je leven denk je 

vaak: waarom maakte ik mij op dat moment zo druk om bepaalde dingen? In ieders 

leven zijn er vragen die je een tijd lang bezighouden, maar zomaar kunnen verdwijnen. 

Daarover gaat dit liedje dat geïnspireerd is op Nelson Mandela en Mahatma Gandhi. In 

mijn ‘vertaling’ hiervan gaat het ook over vragen waarop je geen antwoord vindt maar 

die je niet onrustig maken. 

 

 

 

Soms komen er vragen 
 

Soms komen er vragen 

zomaar in mijn hoofd. 

Waar blijft het vuur bijvoorbeeld 

wanneer het wordt gedoofd? 

Vragen waarop niemand 

mij goed antwoord geeft. 

Wie weet waarom de aarde 

hier door de ruimte zweeft? 

 

Kan een vogel lachen? 

Kent een bloem haar kleur? 

En zien de oude bomen 

wat om hen heen gebeurt? 

Waarom is er lijden 

en waarom verdriet? 

Waarom willen veel mensen 

de vrede blijkbaar niet? 

 

Kan er wel één antwoord 

op deze vragen zijn? 

Of schuilt er een antwoord 

in mij? 

 

Vragen gaan en komen: 

wolken op de wind. 

Het maakt mij niet onrustig 

als ik geen antwoord vind. 



‘k Volg voortaan mijn vragen 

ben benieuwd waarheen, 

ze mij ooit zullen leiden: 

daar ben ik nooit alleen. 

 

‘k Volg voortaan mijn vragen: 

dan ben ik nooit alleen. 

 

 

 


